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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door 
Daniel Joseph.  De originele presentatie is te bekijken op:  
https://www.cornerfringe.com/media/5wv949w/part-65-the-problem-in-the-church-today 
 
*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven 
document beter te presenteren.  Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de 
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk.  Bijbelverzen staan in de rode 
tekst met andere citaten in blauw.  Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te 
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het 
getranslitereerde, Engelse woord.  In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar 
links worden gelezen. 
 
Welkom terug allemaal bij aflevering 65 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet 
moeten houden. 
 
We bekijken op dit moment nog steeds die hele passage van Markus.  In Markus hoofdstuk 7, 
waar Jezus deze confrontatie heeft met de Farizeeërs die Zijn discipelen beschuldigen ervan de 
tradities van de oudsten niet te onderhouden.  In onze laatste aflevering stopten we bij vers 9 
en daar gaan we verder.  Jezus zei tegen hen — 
 
Markus 7:9 – 9 En Hij zei tegen hen: U stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan 
uw overlevering te houden! (nadruk toegevoegd). 
 
Ik ga het u meteen vertellen: U weet wanneer uw geloof is aangetast.  U weet wanneer uw 
relatie met God verbroken is.  U weet wanneer u bent vervallen in misleiding wanneer dit 
gebeurt.  Wanneer u besluit dat u een betere manier hebt gevonden om God te aanbidden dan 
wat God heeft geboden, dan God’s duidelijke, eenvoudige en prachtige geboden, dan weet u 
dat u in de problemen zit.  En dat is de situatie.  Dit zijn de strenge woorden die Jezus heeft 
gesproken tot deze groep Farizeeën.  Let hierop.  In vers 10 zegt Hij — 
 
Markus 7:10 – 10 Want Mozes heeft gezegd - Jezus verwijst hier naar de Wet van Mozes en dat 
zullen we zien, aangezien er duidelijk bewijs is, omdat Hij Mozes aanhaalt door te zeggen: Eer 
uw vader en uw moeder; – Laten we hier nu even stoppen.   Hij haalt letterlijk aan uit Exodus 
20:12.  Dit is het vijfde gebod binnen de 10 geboden.  Toch?  Dus, Hij put uit de tien geboden en 
dan zegt Hij – en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven (nadruk 
toegevoegd). 
 
Dan pakt Hij een bepaling van dat gebod, dat te vinden is in Exodus 21 — 
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Exodus 21:17 – 17 En wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, moet zeker gedood worden.  Ze 
moeten worden vernietigd (nadruk toegevoegd). 
 
Jezus put dus uit de Wet van Mozes en zegt dat dit is wat Mozes zegt. Dit zijn de geboden van 
God.  En merk op wat Hij vervolgens doet in vers 11 — 
 
Markus 7:11 – 11 maar u zegt: – ik wil hier stoppen.  Merk op dat Jezus expliciet een onderscheid 
maakt tussen de Wet van Mozes en wat deze rabbijnen, de Farizeeën, zeggen.  Een duidelijk 
onderscheid.   Dit is belangrijk.  En Hij gaat verder om uit te leggen wat zij zeggen – Als iemand 
tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had 
kunnen krijgen, is het met hem in orde.  And korban is iets dat aan God is gewijd. 
 
Mer andere woorden, Jezus komt op, en Hij zegt dit.  Mozes zei: we moeten onze moeder en 
vader eren, oké?  Maar u verschijnt hier en alles wat u doet om uw ouders te zegenen, wordt 
door u geclassificeerd als Corbán.  Met andere woorden, “Het is niet voor u, mam en pap.  Wat 
ik doe, is niet namens jullie.  Het is niet om jullie te eren; wat ik doe is om de HEER te eren.”  
Dus hoe kijkt Jezus hiernaar?  De grote en opperste rabbi boven de hele mensheid, zo kijkt Hij 
ernaar. Vers 12 — 
 
Markus 7:12-13 – 12 En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, 13 

en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel 
van dergelijke dingen doet u (nadruk toegevoegd). 
 
Ziet u wat Jezus zojuist zei?  U hebt de Wet van Mozes, het woord van God, de Schrift, het 
Gebod van God, onwerkzaam gemaakt door uw traditie.  Zie, de rabbi's, deze farizeeën, 
kwamen op een punt waarop ze God eerden en aanbaden op een manier waarvan zij dachten 
dat die beter was dan God’s eenvoudige geboden.  En ik maak geen grapje, dit is het probleem 
in de kerk van vandaag. 
 
Dit is de reden waarom we zelfs een serie moeten maken genaamd Waarom Christenen de Wet 
zouden moeten houden, want tegenwoordig, in deze generatie, lijken Christenen een betere 
manier te hebben om God te aanbidden dan simpelweg te kijken naar Zijn geboden, naar Zijn 
Wet.  Veel christenen zeggen vandaag de dag dat het niet uitmaakt; we gaan Jezus eren door de 
Wet te verwerpen.  Ik bedoel, het hele idee is zo krankzinnig en onlogisch en onheilig en 
onschriftuurlijk, het is niet eens grappig.  Dit is een bedrog als geen ander. 
 
En weet u, ik heb zelfs Christenen horen opscheppen over rebellie, opscheppen over 
ongehoorzaamheid, alsof dat de manier is waarop ze de opstanding van Jezus eren.  Ik zal u een 
voorbeeld geven.  Jaren geleden was er een meneer die zei: “Nou, Daniel, ik ga de opstanding 
van Jezus vieren door een ham sandwich te eten, door mijn spek te eten.”  – door die dingen te 
eten waarvan Mozes zei dat ze een gruwel zijn en uiteindelijk is het wat God hem had gegeven.   
Deze dingen zijn een gruwel voor God.  Wij aanbidden God niet op deze manier. Zo eren we 
Hem niet.  Dat is Hem eren op een manier waarbij ik eerst het gebod van God zou moeten 



verdraaien.  Daar zit geen eer in.  En toch is dit de krankzinnige mentaliteit die de kerk vandaag 
de dag heeft. 
Er is een prachtige passage die wordt genoemd in 1 Kronieken 16 en in de Psalmen. Het gaat als 
volgt: hishtachavu YaHWeH b’hadrat b’’hakodesh, (דֶש רַת־קַֹּֽ הַדְׁ ָ֖ה בְׁ חֲו֥וּ לַיהֹו  תַַּֽ  Aanbid de HEER ,(הִשְׁ
in de schoonheid van heiligheid. (Nadruk toegevoegd). 
 
En u zult dat speciaal opmerken in die hoofdstukken wanneer u Leviticus hoofdstuk 11 bekijkt.  
Hij zegt dat u heilig moet zijn omdat Ik, de HEER uw God, heilig ben.  Hij doet deze uitspraak 
expliciet in de context van het geven van deze spijswetten aan Zijn volk, om een onderscheid te 
maken tussen wat Hij heeft geschapen en als rein en wat Hij als onrein heeft bestempeld.  U 
kunt niet aan tafel komen en zeggen, ik God ga aanbidden door die dingen te vieren die een 
gruwel zijn en dan denken dat dit acceptabel zal zijn in de ogen van de HEER.  We hebben geen 
betere manier om Hem te aanbidden dan wat God al heeft uiteengezet.  
 
Verdergaand met vers 14, — 
 
Markus 7:14-20 – 14 En toen Hij heel de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister 
allen naar Mij en begrijp het goed:  15 Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat, dat hem 
kan verontreinigen; maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens 
verontreinigen. 16 Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen. 17 toen Hij bij de 
menigte vandaan thuisgekomen was, vroegen Zijn discipelen Hem naar de gelijkenis. 18 En Hij 
zei tegen hen: Bent ook u zo onwetend? Ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens 
binnengaat, hem niet kan verontreinigen? 19 Want het komt niet in zijn hart maar in zijn buik 
en gaat in de afzondering naar buiten. – en hier is de uitdrukking – Zo wordt al het voedsel 
gereinigd. 20 En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens (nadruk 
toegevoegd). 
 
Dus wanneer Jezus de woorden zegt: 'zo wordt al het voedsel rein,' is dit expliciet in de context 
van het maken van onderscheid tussen Mozes en de rabbijnen, de tradities van de vaderen.  Hij 
doet deze uitspraak uitdrukkelijk in de context van de discipelen die brood eten met 
ongewassen handen. 

Dit is geen verklaring die zegt dat die geboden die via Mozes zijn gegeven, omdat hij de 
bemiddelaar was van God die Zijn verbonden aan Zijn volk overbracht, afgeschaft zijn of dat ze 
opgelost zijn of volledig waardeloos zijn geworden.  In feite is de manier waarop wij God zouden 
moeten aanbidden door die geboden te erkennen en te volgen.  Er is hier geen dergelijke 
bewering of uitspraak aanwezig. Vers 21 — 
 
Markus 7:21-23 – 21 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade 
overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, 22 diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, 
bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; 23 al deze slechte dingen 
komen van binnenuit en verontreinigen de mens (nadruk toegevoegd). 
 
Laat ik afsluiten met het volgende als we kijken naar dit vers (Markus 7:23).  Dit is werkelijk de 
laatste zin die dit hele gedeelte afsluit.  Hier is wat interessant is.  Dit is een ingekorte vorm van 



wat er eigenlijk werd gezegd.  De volledige, uitgebreide uitspraak waarmee Jezus afsluit, is 
opgenomen in de versie van Mattheüs, en ik wil u de volledige uitgebreide versie laten zien 
zodat u kunt zien waar dit verhaal eindigt.  En we zien dit in Mattheüs 15:20, Hij zegt — 
Mattheüs 15:20 – 20 Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met 
ongewassen handen verontreinigt de mens niet (nadruk toegevoegd). 
 
Dit is hoe Jezus de hele discussie afsluit.  U zult opnieuw opmerken dat de afwezigheid van 
enigerlei taalgebruik dat verklaard dat het varken nu rein is, en we dus alles wat onrein, 
gruwelijk en onheilig is kunnen eten, waarvan God ons geboden heeft dat niet te eten. 
 
Dat gezegd hebbende, Moge de HEER u zegenen en bewaren in het navolgen van Zijn heiligheid 
en Waarheid. 

 

 


