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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door 
Daniel Joseph.  De originele presentatie is te bekijken op:  
https://www.cornerfringe.com/media/s6mwcz9/part-64-the-trap-of-exalting-tradition 
 
*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven 
document beter te presenteren.  Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de 
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk.  Bijbelverzen staan in de rode 
tekst met andere citaten in blauw.  Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te 
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het 
getranslitereerde, Engelse woord.  In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar 
links worden gelezen. 
 
Welkom terug allemaal bij aflevering 64 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet 
moeten houden. 
 
In onze laatste aflevering hebben we het zevende hoofdstuk van Marcus behandeld.  En hier 
zien we dat de Farizeeën waren gekomen en de discipelen van Jezus hadden beschuldigd, niet 
vawege het overtreden van de Wet van God of het schenden van de Wet van Mozes.  Dat was 
niet de aanklacht.  De aanklacht was dat zij de tradities van de oudsten hadden geschonden. 
 
We gaan verder in dit hoofdstuk, en komen er later op terug.  We beginnen weer bij vers 3. 
 
Markus 7:3-5 – 3 Want de Farizeeën en alle Joden eten niet, als zij niet eerst grondig de handen 
gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de ouden. 4 En als zij van de 
markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn 
er die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers 
en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. 5 Daarna vroegen de Farizeeën en de 
schriftgeleerden Hem (Jezus): “Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering 
van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen?” (nadruk toegevoegd). 
 
Er is hier dus geen discussie over wat de aanklacht is.  Nogmaals, ik herhaal het punt: we 
hebben het niet over de dingen die God heeft bepaald als rein of onrein wat betreft de wezens 
die Hij heeft gemaakt, die gegeten kunnen worden of afgewezen moeten worden.  Verder 
gaand naar vers 6 — 
 
Markus 7:6-7 – 6 Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, 
geprofeteerd – Nu wilt u praten over strijdwoorden?  Jezus keert zich fel tegen deze Farizeeën 
die Zijn discipelen beschuldigen van het overtreden van de tradities van de vaderen.  Hij noemt 
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hen eigenlijk huichelaars en we zullen zien wat Hij bedoelt met die uitspraak, huichelaar.  Hij 
gaat verder en zegt –  zoals er geschreven staat: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun 
hart houdt zich ver bij Mij vandaan.7 Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te 
onderwijzen die geboden van mensen zijn.” (nadruk toegevoegd). 
 
Nu ga ik u vertellen – Wat Jezus hier zojuist heeft uitgedrukt (ik maak geen grapje) gaat 
doorklinken in de rest van de serie.  Want deze serie is in hoge mate gewijd aan het 
ontmaskeren van deze misleiding.  Een misleiding die Jezus hypocrisie noemt.  Een misleiding 
waarbij mensen zich tot God wenden, Hem met hun mond liefhebben, Zijn naam verheerlijken 
en Hem prijzen, maar helaas hun hart niet bij Hem is.  Al hun aanbidding is volkomen ijdelheid. 
Waarom is dat zo?  Luister naar deze woorden terwijl Hij verdergaat — 
 
Markus 7:8 – 8 Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van 
de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u 
(nadruk toegevoegd). 
 
Wilt u weten waarom dit zo dodelijk is, waarom deze misleiding zo corrupt en verdraaid is?  Het 
is omdat als u op het punt komt dat u denkt een betere manier te hebben om God te vereren 
dan hoe God heeft geboden, u praktisch verloren bent. En het is eng dat het volk van God in 
deze val kan lopen.  Ik ga u nu meteen vertellen, dit is de val waarin de kerk is gevallen, het 
verheerlijken van traditie.  God vertellen “ik een betere manier heb om U te eren dan hoe U 
eenvoudigweg heeft geboden.”  Hierin is de vijand erg goed.  Hij is bedreven in de kunst van 
misleiding en hij weet mensen te verleiden om te denken: Ach, u aanbidt God.  Hij laat u 
geloven uit het diepst van uw hart dat u in goede genade staat.  Ach, God ziet u als zo 
opofferend in uw vroomheid en al de dingen die u doet om de HERE te eren.  En toch zult u niet 
eerbiedigen wat God heeft geboden.  U zult de dingen die Hij zegt niet doen. 
 
Nu ga ik u vertellen dat dit het probleem was dat zich voordeed bij koning Saul.  Dit was het 
voorval  met koning Saul.  God beval koning Saul om de Amalekieten aan te vallen, hen te 
vernietigen en niemand in leven te laten.  En God had eigenlijk al voorzegd in de Wet van 
Mozes, in de Torah, vroeg in het Boek Exodus, en herhaald in Deuteronomium, dat God oorlog 
zou voeren tegen Amalek en dat Hij zijn naam van onder de hemel zou uitwissen.   
 
God had het oordeel over hen uitgeroepen.  In zekere zin, gebood Hij Saul: “Ga en voer dit 
oordeel uit.  Laat niemand in leven, van dier tot mens, zelfs tot de koning – Agag zelf.”  Maar 
Saul deed dat niet.  Saul spaarde een deel van de schapen en runderen om aan de HEER te 
wijden, en niet zomaar een deel, maar de beste van de schapen en runderen.  Zie, het volk van 
Israël en Saul zagen dat ze een betere manier hadden om de HEER te aanbidden en te eren dan 
simpelweg het gebod te gehoorzamen.   
 
Dus, Samuel komt bij koning Saul, en ik wil dit aan u voorlezen zodat u dit kunt zien.  Want dit 
heeft alles te maken met waar Jezus het over heeft.  We lezen in 1 Samuël 15:13 — 
 



1 Samuël 15:13 – 13 Toen kwam Samuel bij Saul, en Saul zei tegen hem: Wees gezegend door 
de HEERE!  Ik heb het woord van de HEERE uitgevoerd (nadruk toegevoegd). 
En ik wil dat u dit begrijpt.  Saul, in zijn gedachten, net als die Farizeeën die de discipelen van 
Jezus beschuldigen van het overtreden van de tradities van de vaderen, geloofde dat hij trouw 
met de HEER wandelde.  Hij geloofde: Oh, ik heb het gebod van de HEER gehouden.  Maar dan 
is het probleem als de profeet Samuël zegt — 
 
1 Samuël 15:14 – 14 Toen zei Samuel: Wat is dit dan voor een geluid van schapen in mijn oren, 
en een geluid van runderen, dat ik hoor? (nadruk toegevoegd). 
 
Deze dingen waren verondersteld om vernietigd te zijn.  En dan gaat samuël verder in vers 19 
en zegt –  
 
1 samuël 15:19 – 19 Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de HEERE, maar bent u op 
de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de HEERE? (nadruk 
toegevoegd). 
 
Het is slecht om het gebod van God te verwerpen en in plaats daarvan te proberen de HEER te 
eren volgens uw eigen hart.  Het is puur kwaadheid om Hem niet te gehoorzamen.  Ondanks 
wat sommigen zouden zeggen, dat Saul’s motief zo goed was en hij gewoon de HEER wilde 
eren. U kunt de HEER niet eren ten koste van het gebod van God.  Dat kunt u niet doen.  Dat is 
per definitie bedrog, per definitie hypocrisie.  En dus, ga naar vers 20 in 1 Samuël 15 — 
 
1 Samuël 15:20 – 20 Toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb toch geluisterd naar de stem van 
de HEERE, en ben toch de weg gegaan waarop de HEERE mij gezonden heeft! Ik heb Agag, de 
koning van de Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik met de ban geslagen 
(nadruk toegevoegd). 
 
Weet je wat zo eng is?  Dit is de tweede keer dat Samuel Saul confronteert met zijn fout.  U 
hebt de geboden van God niet gehouden.  Saul komt terug en argumenteert en zegt, “Oh ja, dat 
heb ik wel. Ja, dat heb ik.  Ik heb het gebod van de HEER gehouden.  Ik heb Agag mee gebracht.” 
Maar Agag had gedood moeten worden.  En niet alleen dat, het beste van de schapen en 
runderen moest gedood worden.  Maar hier zijn ze nog levend.  Saul probeert Samuel dit te 
laten begrijpen.  Begrijpt u het niet? We hebben het beste van de dingen bewaard om de HEER 
te eren.  Saul ziet in zijn geest dat we God verheerlijken.  We vereren de HEER.   
Dus reageert Samuel in vers 22 — 
 
1 Samuël 15:22-23 – 22 Maar Samuel zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en 
slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie, gehoorzamen is beter 
dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. 23 Want opstandigheid is 
een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst.  Omdat u het 
woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult 
zijn (nadruk toegevoegd). 
 



Saul verloor alles omdat hij het eenvoudige, duidelijke gebod van God verwierp.  Omdat hij 
dacht dat hij een betere manier had om de HEER te eren.  
 
En dus, wanneer we Marcus 7:9 lezen — 
 
Markus 7:9 – 9 En Hij zei tegen hen: U stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan 
uw overlevering te houden! (nadruk toegevoegd). 

 

Dit staat centraal in de hele discussie over waarom Christenen de Wet zouden moeten houden. 
Blijf luisteren, we zijn nog niet klaar met Markus 7.  We zullen terugkomen.  Moge de HEER je 
zegenen en beschermen. 

 


