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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door
Daniel Joseph. De originele presentatie is te bekijken op:
https://www.cornerfringe.com/media/dhc8hxc/part-62-the-food-laws-in-acts-15

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven
document beter te presenteren. Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk. Bijbelverzen staan in de rode
tekst met andere citaten in blauw. Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het
getranslitereerde, Engelse woord. In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar
links worden gelezen.

Welkom terug allemaal bij aflevering 62 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet
moeten houden.

Op dit moment kijken we naar het besluit van Jakobus dat moet worden opgelegd aan de
heidenen die zich met geloof tot God wenden, en we vinden dit besluit in Handelingen 15, vers
20 waar hij zegt —

Handelingen 15:20 — 2° maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de
dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed (nadruk
toegevoegd).

Als u er zo over nadenkt, vind ik het eigenlijk een beetje ironisch, en mag ik zelfs zeggen
eigenaardig, dat er tegenwoordig Christenen zijn die zeggen van, weet u, als u in Jezus gelooft,
hoeft u de Wet niet te volgen. Christus heeft de Wet aan het kruis genageld. Christus heeft het
afgeschaft. Het is niet langer van toepassing op u. De Wet van Mozes is voorbij.

Het bijzondere aan deze situatie is dit. Het allereerste dat aan de heidenen wordt opgedragen,
aan de heidenen opgelegd ter naleving, kan alleen worden onderbouwd, kan alleen worden
begrepen door de Wet zelf. Elk van deze geboden komt rechtstreeks uit de Wet van Mozes.

Nu, als u daarover nadenkt, zou u op zijn minst als gelovige in Jezus een stapje achteruit moeten
doen en zeggen: Oké, misschien vereist dit wat meer onderzoek, want weet u? Er klopt iets
niet. Om in één adem te zeggen: Oh, Jezus heeft de Wet afgeschaft, Christenen hebben niets
met de Wet van Mozes te maken, en toch zijn de allereerste dingen die aan de heidenen
opgelegd moeten worden de Wet van Mozes. lk bedoel, Jakobus heeft deze geboden niet zelf
gekozen of ontworpen, noch uit een hoge hoed getrokken. Ze zijn op geen enkel niveau
willekeurig. Ze komen rechtstreeks uit de Wet van Mozes. En alleen dat kleine detail zou u al
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moeten doen stilstaan en zeggen: weet u wat? |k moet deze situatie onderzoeken. |k moet
beginnen mijn Bijbel meer te lezen om te begrijpen wat er gaande is.

Dat gezegd hebbende, we hebben in de afgelopen video's gekeken naar deze voedselwetten. Er
zijn drie specifieke voedselwetten, en we hebben ze afzonderlijk van elkaar bestudeerd.
Vandaag wil ik ze echter allemaal samenbrengen. |k wil dat u deze voedselwetten gezamenlijk
bekijkt. En waarom zeg ik dat? Wel, ik zeg dat omdat deze specifieke wetten die voortkomen
uit de Wet van Mozes, niet zomaar willekeurige voedselwetten zijn. Deze drie wetten beslaan
de totaliteit van de voedselwetten. Deze drie voedselwetten zijn eigenlijk uitdrukkingen van
hoe rein voedsel onrein wordt.

De enige manier waarop u kunt begrijpen wat ik tegen u zeg, is als u Leviticus 11 en
Deuteronomium 14 leest, waar God de voorschriften geeft over welke wezens toegestaan zijn
om te consumeren en welke wezens niet toegestaan zijn om te consumeren. Is het niet
interessant dat zelfs als het gaat om de wezens die men moest eten of consumeren, en degenen
die we moeten afwijzen, het allemaal gebaseerd is op het getuigenis van twee.

Dit concept is zelfs aanwezig binnen de wezens die God heeft geschapen. En onthoud, Hij is de
Schepper. God heeft de wezens op een specifieke manier geschapen, en Hij heeft een
getuigenis achtergelaten. Hij heeft een verklaring achtergelaten waarin staat welke we kunnen
consumeren en welke niet.

Welnu, als u naar de landdieren kijkt, de manier waarop we de dieren identificeren die we
kunnen eten, en dit is niet Daniels interpretatie, dit staat zo in de Wet. Degenen die gespleten
hoeven hebben en herkauwen, hebben het getuigenis van twee; ze hebben gespleten hoeven
en herkauwen. Dat zijn de dieren die we kunnen eten. Maar als u het varken neemt, dat
gespleten hoeven heeft maar niet herkauwt, dan weet ik dat dat onrein is omdat het geen
getuigenis aflegt. Het heeft niet het getuigenis van twee dat de Schepper zelf in Zijn schepselen
heeft gelegd.

Een kameel heeft het tegenovergestelde probleem. Een kameel herkauwt, maar het heeft geen
gespleten hoeven. Het is niet toegestaan te consumeren. Dit is de verklaring van de Heer zelf.
Nogmaals, dit komt niet uit de gedachte van Mozes. lk ga het u vertellen; dit was al zichtbaar
lang voordat de Torah werd gegeven op de berg Sinai. Dit onderscheid tussen die wezens die
gegeten kunnen worden en die niet gegeten kunnen worden, kunt u ook zien in de dagen van
Noach. Eigenlijk gaat het nog verder terug dan Noach, terug naar Kain en Abel.

Dus, we weten dat God, in Zijn oneindige wijsheid, en als Schepper, bepaalde dieren heeft
geschapen om geconsumeerd te worden. Interessant genoeg zijn diezelfde dieren die
geconsumeerd kunnen worden precies de dieren die acceptabel waren op God’s altaar. En wat
niet acceptabel zou zijn op God’ s altaar zijn degene die tamé zijn in het Hebreeuws. Ze zijn
onrein, zoals het varken of konijn of eekhoorn, de vleermuis of de kameel, en we zouden nog
wel even door kunnen gaan. Geen van die dingen is acceptabel. Het is afschuwelijk in het
aangezicht van de Heer om zoiets naar het altaar te brengen. Nou, ik ga u nu al vertellen: het is



afschuwelijk in het bijzijn van de Heer dat we falen in het maken van dat onderscheid. Want
onthoud, wij zijn de Tempel van God. En we mogen niet in de tempel brengen wat onrein is,
maar alleen wat rein is.

Dus, wanneer u naar deze drie specifieke voedselwetten kijkt, verklaren deze drie wetten hoe
rein voedsel bezoedeld kan raken. Bijvoorbeeld, we weten dat het rund rein is, oké. Het heeft
gespleten hoeven en herkauwt; we mogen het eten. Als dat rund echter aan een afgod werd
geofferd, weten we nu, oh nee, dit voedsel mocht wel gegeten worden, God heeft het
geschapen om met dankbaarheid te worden ontvangen, maar nu moet ik het afwijzen omdat
het is ontaard. Het is bezoedeld en daarom moet ik afstand nemen. Of als het rund verstikt
werd, kan ik het niet eten. Ik kan het vlees niet eten met het bloed.

Net zoals toen we 1 Samuél 14 bekeken, terwijlwe spraken over wat de inwoners van Israél
deden onder de autoriteit van Saul. Toen zij de Filistijnen terugdreven, waren ze zo hongerig
dat ze het vlees met het bloed begonnen te eten. Maar zij aten reine dieren. Het probleem
hiermee is dat die reine dieren nu onrein werden. Het was onheilig vanwege de context. Ze
aten het vlees met het bloed. Of als ik zou zeggen: hé, ik weet dat een rund een rein dier is, ik
ga alleen het bloed ervan consumeren. Laten we dus bloed in de kom gieten, het misschien
laten stollen en het als soep eten. Dat is een gruwel. Hoewel dat dier door God apart is gezet,
waar het toegestaan is om te consumeren, is het bloed verboden, en we weten al waarom.
Daar hebben we het over gehad. Dus, als u naar deze drie specifieke voedselwetten kijkt, zijn
dit niet zomaar willekeurige wetten. Begrijp dat dit de totaliteit van de voedselwetten omvangt.

Welnu, dat gezegd hebbende, wil ik u meenemen naar het Boek Jesaja. Daar is een profetie;
het is een zeer krachtige profetie. Het zal dit enigszins in context plaatsen om u te helpen
begrijpen hoe belangrijk het is voor de heidenen om zich te houden aan wat Jakobus en
uiteindelijk de Heilige Geest hen oplegde. Goed, in Jesaja 66, vers 16 lezen we het volgende —

Jesaja 66:16-17 — 1 Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren
met alle vlees. Dus hier wordt ons verteld dat de Heer al het vlees oordeelt. Waar hebben we
het over? We hebben het over het einde van alles. Waar al het vlees onder het oordeel van
God komt. Kijk nu eens wat er daarna staat, Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen
talrijk zijn. 17 Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden, luister, die
varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden,
spreekt de HEERE. (nadruk toegevoegd).

Hebt u dat begrepen? |k bedoel, we hebben het hier over het einde van alle dingen. Het
Eindtijdsoordeel waarbij God iedereen ter verantwoording roept. En een van de redenen
waarom al het vlees wordt berecht, is omdat het onreine dingen consumeert. Dingen die wij
worden opgeroepen te identificeren als onrein. Wij worden opgeroepen onderscheid te maken
tussen het ene schepsel en het andere schepsel. Wij worden opgeroepen te begrijpen dat zelfs
deze schepselen die geconsumeerd kunnen worden, of het nu een lam, een geit of een rund is,
er een specifieke context is waarin dat voedsel onrein wordt. U begrijpt de betekenis en het
belang van deze geboden.



En denkt u dat het toeval is dat er vandaag de dag heidenen rondlopen, Christenen, die
beweren dat we alles mogen eten wat we willen? Het maakt niet uit. Heeft Jezus niet gezegd:
»lk verklaar alle voedsel rein” en dus, raadt eens, Jezus heeft nu het varken geheiligd, en Hij
heeft nu de paling geheiligd, en calamari en de haai en elk ander onrein dier dat u zich kunt
voorstellen, zowel in de zee als op het land. Er zijn Christenen die dit tegenwoordig
daadwerkelijk doen.

Maar ik ga u vertellen, wanneer we aan onze volgende video beginnen zult u zien dat dat niet is
wat Jezus deed. Blijf dus afgestemd, kom terug en we zullen daar dieper op ingaan. Moge de
Heer u zegenen en u bewaren.



