
Waarom Christenen zich aan de Wet moeten houden (deel  61) 
Bloed 
13 Mei 2024 

De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door 
Daniel Joseph.  De originele presentatie is te bekijken op: 
https://www.cornerfringe.com/media/ykt2dhz/part-61-blood 
 

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven 
document beter te presenteren.  Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de 
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk.  Bijbelverzen staan in de rode 
tekst met andere citaten in blauw.  Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te 
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het 
getranslitereerde, Engelse woord.  In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar 
links worden gelezen. 

Welkom terug allemaal bij aflevering 61 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet 
moeten houden. 
 
Momenteel bekijken we de voorschriften van Jakobus de Rechtvaardige voor de heidenen.  Vier 
expliciete geboden die opgelegd moeten worden aan Christelijke heidenen die zich in geloof tot 
God wenden, geloof in Jezus.  Tot nu toe hebben we naar de eerste twee gekeken.  We hebben 
gekeken naar seksuele immoraliteit.  We hebben gekeken naar voedsel dat aan afgoden is 
aangeboden. 
 
Vandaag gaan we de laatste twee punten behandelen en deze twee zijn werkelijk nauw met 
elkaar verbonden.  Om te beginnen wil ik het hele concept van het verbod om vlees te eten dat 
is verstikt, en van voedsel met bloed, onder de loep nemen.  Het is interessant om op te merken 
dat de eerste keer dat deze wet in de Schrift wordt gegeven, dit niet plaatsvindt bij de berg 
Sinai.  U herinnert zich wel, waar Israël naar de berg Sinai gaat en deze uitgebreide uitdrukking 
van de Wet en de wijsheid en het inzicht van God ontvangt.  Nee, dit is iets dat is vastgesteld in 
de dagen van Noach.  Dus, ik wil u terugbrengen naar Genesis 9:4, waar we het volgende lezen: 
 
Genesis 9:4 – 4 Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten (nadruk 
toegevoegd). 
 
Hier is dus het verbod om het vlees met bloed te eten of, zoals de uitdrukking zegt in 
Handelingen 15, voedsel te eten dat verstikt is.  Vlees te eten dat is verstikt.  Dat is verboden.  
Het is een gruwel.  En weet u, we hebben zelfs bijbelse voorbeelden van dit soort dingen.  Dit 
gebeurde in de dagen van koning Saul toen hij koning was, en oorlog voerde met de Filistijnen.  
Hij had zijn eigen mensen onder ede gesteld dat niemand iets zou proeven totdat hij wraak had 
genomen op zijn vijanden en zijn vijanden terug had gedreven. 
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Terwijl Israël dat deed en de Filistijnen terugdrong, waren ze zo uitgehongerd dat ze zich 
stortten op de buit van de schapen en de ossen en het vlees met het bloed aten.  Zij namen de 
tijd niet om het leven, het bloed te onttrekken, het op de aarde te gieten en daarna het vlees te 
nemen.  Nee, zij gingen er gewoon voor.  En wie weet, het wordt ons niet uitdrukkelijk verteld, 
maar misschien hebben ze gewoon benen afgehakt terwijl het nog leefde om dat vlees te 
nemen.  Dat is iets dat vreselijk beledigend is voor God.  Dat mogen we niet doen.   
 
U kunt snel vooruitspoelen naar vandaag; is dit niet interessant?  We zien sommige mensen 
over de hele wereld bloed eten, en ze denken dat het een delicatesse is.  Ze noemen het 
bloedworst.  Ze eten letterlijk vlees met het bloed, het bloed van runderen, het bloed van 
geiten, het bloed van varkens.  Ze eten vlees met het bloed en de gedachte daarbij is voor mij 
gewoon weerzinwekkend.  Ik wil daar niets mee te maken hebben.  Dat is gewoon mijn 
natuurlijke reactie op het vlees. 
 
Maar als ik het vanuit bijbels perspectief bekijk en zie hoe ernstig deze voorschriften zijn in de 
ogen van God, dan vervult dat me met ontzetting.  Dat maakt dat ik het verafschuw.  Dat doet 
me de gedachte erover haten.  Het doet me pijn dat dit iets is dat over de hele wereld gegeten 
wordt.  Dit hoort niet zo te zijn en toch is het zo.  Nu, om hierop voort te bouwen, wil ik u 
meenemen naar Leviticus 17, en we lezen het volgende — 
 
Leviticus 17:10 – 10 iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden 
verblijven, die wat voor bloed dan ook gegeten heeft, . . . (nadruk toegevoegd). 
 
Nu hebben we het zelfs niet meer over het eten van het vlees, het vlees met het bloed.  Nu 
richten we ons op het bloed alleen, het vierde punt dat Jakobus op zijn lijst noemt. 
 
Leviticus 17:10 – 10 . . . tegen die persoon die dat bloed gegeten heeft, zal Ik Mijn aangezicht 
keren, en Ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien (nadruk toegevoegd). 
 
Nogmaals, wilt u weten hoe serieus God hiermee omgaat?  Hij komt eigenlijk naar voren en 
zegt dat als u het bloed eet, wordt u Mijn vijand.  Ik zal Mijn gezicht van u afkeren.  En daarom, 
als we het geheel beschouwen, laten we bijvoorbeeld bloedworst nemen.  Waarom wordt dit 
wereldwijd gedaan?  Het antwoord daarop is dat niets het Koninkrijk van Satan meer ten goede 
komt dan de mensheid ervan te overtuigen de dingen te doen die in de ogen van God 
afschuwelijk zijn.  Dingen waarvan de duivel weet dat ze de mensen onder een vloek zullen 
brengen waardoor ze vijanden van God zullen worden.  Dit is wat de duivel wil.  Dat is dus geen 
verrassing. 
  
En wij bedenken deze personages, zelfs in onze eigen samenleving, die bekend staan als 
vampiers.  Ik bedoel, dit zijn demonische zaken.  Het zijn demonische entiteiten die zich voeden 
met het bloed van de mensheid.  Waar denk je dat deze dingen vandaan komen?  Ze komen uit 
de geest van de duivel. 
 



En laat me een stap verder gaan.  Uit pseudepigrafische literatuur weten we het  
achtergrondverhaal van de dagen van Noach.  We weten wat de mensheid aan het doen was 
voordat God kwam en de aarde verwoestte met de zondvloed.  Eén van de dingen waarbij de 
mensheid betrokken was, was de consumptie van bloed, zowel van mensen als van dieren.  Het 
was een grote verdorvenheid van Gods schepping.  En weet u, de duivel wordt verheerlijkt in 
zo’n  omgeving.  Hij wordt verheerlijkt in die momenten van grote duisternis.  Wanneer mensen 
zich bezighouden met deze activiteit, begrijp dan dat er grote duisternis op de aarde is.  Het is 
absoluut afschuwelijk.  Laten we verdergaan met vers 11 — 
 
Leviticus 17:11 – 11 Want het leven van het vlees is in het bloed, – in het Hebreeuws, ki nefesh 
ha’basar ba’dam hi.  En ik breng het Hebreeuws op tafel omdat het voor het leven zegt, de ziel. 
De ziel van het vlees is in het bloed – en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor 
uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening 
bewerkt (nadruk toegevoegd). 
 
Vanzelfsprekend is dit uiteindelijk een weergave van de kracht van het bloed van Jezus.  Dat 
door Zijn bloed verzoening zou plaatsvinden voor onze nefesh, voor onze zielen.  Dus begrijp dat 
het bloed van de Heer is.  Het is alleen van Hem.  U weet dat het bloed naar het altaar werd 
gebracht.  Het werd op het altaar vergoten.  Dat bloed werd soms in de heilige plaats gebracht.  
En op Yom Kippur (Grote Verzoendag) werd het in de Kodesh HaKodashim (het Heilige der 
Heiligen) gebracht.  Het bloed behoort alleen de Heer toe.  Hij heeft dat appart gezet.  Het is op 
geen enkele manier voor de mensheid. 
Er zijn dingen die bijbels worden geïdentificeerd als uitsluitend voor de Heer, zoals bepaald vet, 
het niervet.  Dat is alleen voor de Heer.  Dat mocht niet door de mensheid worden 
geconsumeerd.  We zouden nog kunnen praten over het wierook dat specifieke ingrediënten 
bevatte die in de Torah zijn voorgeschreven.  Geen mens mocht iets dergelijks maken.  Geen 
mens mocht de zalfolie maken waarmee de priesters werden gezalfd, waarmee de heilige plaats 
werd gezalfd.  Niemand mocht dat kopiëren, omdat dat uitsluitend voor de Heer was.  We zien 
deze voorschriften waarin de Heer bepaalde dingen reserveert die alleen voor Hem zijn en aan 
Hem toebehoren.  En bloed is daar één van.  Dus, dit is niet iets waar we ons mee willen 
bezighouden. 
 
Verdergaand naar Leviticus 17:12 – 12 Daarom heb Ik tegen de Israëlieten gezegd: Niemand van 
u mag bloed eten. Ook de vreemdeling – of zoals wij zeggen, de heiden – die in uw midden 
verblijft, mag geen bloed eten.  Het eten van bloed is verboden (nadruk toegevoegd). 
 
13 Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wilde 
dieren of vogels die gegeten mogen worden, tijdens de jacht vangt, – We behandelen dat 
volgende week –  die moet het bloed van het dier eruit laten lopen en het met aarde 
toedekken (nadruk toegevoegd). 
 
Oké, dit is het voorschrift.  Dit is waarom u geen vlees met het bloed eet.  Nee, het bloed moet 
op de aarde gegoten worden en bedekt worden met aarde.  En waarom?  Vers 14 vertelt het 
ons: 



 
Leviticus 17:14 – 14 Want het is het leven van alle vlees. Hun bloed staat voor hun nefesh leven. 
– het bloed bevat het leven – Daarom heb Ik tegen de Israëlieten gezegd: U mag geen bloed 
eten van wat voor vlees dan ook, want het bloed is het leven van alle vlees. Wie dat eet, moet 
uitgeroeid worden (nadruk toegevoegd). 
 
Jood of heiden, het maakt niet uit; u zult uitgeroeid worden.  Het bloed behoort alleen aan de 
Heer toe.  Het is van Hem, en niet van ons.   
 
Dat gezegd hebbende, blijf op de hoogte, want ik heb nog meer te zeggen.  We gaan een 
hoogtepunt bereiken in deze discussie over specifieke geboden, die de Heer op tafel legde door 
Zijn apostel Jakobus.   
 
En dus, dit gezegd hebbende, moge de Heer u zegenen en behoeden. 


