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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door 
Daniel Joseph.  De originele presentatie is te bekijken op: 
https://www.cornerfringe.com/media/9qmsgcq/part-60-food-sacrificed-to-idols 

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven 
document beter te presenteren.  Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de 
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk.  Bijbelverzen staan in de rode 
tekst met andere citaten in blauw.  Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te 
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het 
getranslitereerde, Engelse woord.  In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar 
links worden gelezen. 

Welkom allemaal bij aflevering 60 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet moeten 
houden. 
 
In onze laatste aflevering zagen we dat Jakobus vier specifieke geboden oplegde.  Geboden die 
onmiddellijk moesten worden toegepast op de heidenen die zich in geloof tot de Here Jezus 
wenden.  U mag geen tijd verspillen; deze zaken moeten direct op hen worden opgelegd.  Zij 
moeten deze dingen doen.  En het eerste die we zagen was porneia.  Het was seksuele 
immoraliteit, ontucht.  Dat moet onmiddellijk op de heidenen worden gelegd.  Dus, als zij zich 
bezig hielden met ontucht, moet dat onmiddellijk stoppen.  Zij mogen zich niet langer 
bezighouden met dat gedrag. 
 
Welnu, vandaag gaan we beginnen met het bekijken van de andere kant van de medaille, de 
voedselwetten.  Er zijn drie specifieke wetten.  We zullen vandaag de eerste bespreken: de 
zaken die door afgoden zijn verontreinigd.   
 
Om te beginnen wil ik u terug nemen naar de Torah, naar de Wet.  Ik wil u meenemen naar 
Exodus 34:15.  Dit is wat we daar lezen: 15 anders sluit u misschien een verbond met de 
inwoners van het land. Wanneer zij immers als in hoererij achter hun goden aan gaan en aan 
hun goden offers brengen, zou men u kunnen uitnodigen en zou u van hun offer eten (nadruk 
toegevoegd). 
 
Dus, er gaat een waarschuwing uit.  U kunt niet deelnemen aan deze activiteit.  Als kinderen van 
God, als Israël, moet u zich onthouden van het eten van voedsel dat aan afgoden is geofferd.  
Als we verder gaan in het Nieuwe Testament, geeft de apostel Paulus een prachtige en 
uitgebreide uitleg hierover.  Wanneer Paulus aan de Korintiërs schrijft, moet men begrijpen dat 
Korinthe een epicentrum van totaal heidendom is.  Ik bedoel, het is doordrenkt van immoraliteit 
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en afgoderij.  Dus, Paulus die dit gebod op deze wijze zo uitgebreid uitdrukt, is uiterst relevant.  
Luister naar zijn woorden. 
 
1 Korinthe 10:18 – 18 Let op het Israël naar het vlees: hebben niet zij die de offers eten, 
gemeenschap met het altaar? (nadruk toegevoegd). 
 
Wanneer u het offersysteem begrijpt, zouden er momenten zijn waarop bijvoorbeeld een 
aanbiedende persoon of iemand uit Israël, gewoon een typische Israëli, zou komen om een 
vredesoffer te brengen.  God zou Zijn aangestelde deel ontvangen, de priester zou zijn 
aangestelde deel ontvangen, en de persoon die het offer bracht, zou er ook van eten.  Het 
priesterschap en de persoon die offert zijn deelgenoten van het altaar.  De betekenis daarvan is 
dat u deelneemt aan iets waar u de Heer eert en aanbidt. 
Het altaar is, in hoge mate, een plaats van aanbidding.  Het is dus zeer heilig.  Wanneer u 
daarvan eet, eert u de Heer en erkent u Hem.  Het is daarom zeer betekenisvol. 
 
Dan gaat hij verder en zegt het volgende in 1 Korinthe 10:19-21 – 19 Wat zeg ik hiermee dan? 
Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is? 20 Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen 
offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God, – Paulus haalt dit uit Leviticus 17.  Hij 
gaat verder en zegt – en ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. 21 U kunt niet 
de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet 
deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen (nadruk toegevoegd). 
 
Daarom kunnen wij, als Christenen, niet eten van voedsel dat aan een afgod is geofferd.  Want 
men kan niet deelnemer aan Jezus Christus en tegelijkertijd voedsel eten, dat geofferd is aan 
een demon.  Het gehele gebruik van aanbidding en verering is het gewijd aan een demon.  
Paulus zei dat u dat niet kunt doen.  Die hele handeling is een gruwel voor God. 
 
Paulus gaat nu verder en zegt dit in Korinthe 10:25-26 – 25 Eet alles wat in de vleeshal verkocht 
wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het geweten. 26 Van de Heere immers is 
de aarde en haar volheid (nadruk toegevoegd). 
 
Paul heeft hier een criterium gegeven, een methode, waarmee we worden aangespoord om de 
openbare vleesmarkt te benaderen.  En dat is: vraag niet.  Als er hamburgers liggen, oké, dat 
ziet er goed uit.  Vraag niet of het aan een afgod is aangeboden.  In feite gaat hij het idee nog 
verder, hij zegt in 1 Korintiërs 10:27 – 27 En als iemand van de ongelovigen u uitnodigt, en u 
wilt naar hem toe gaan, eet dan alles wat u wordt voorgezet, zonder naar iets navraag te 
doen van het geweten (nadruk toegevoegd). 
 
Dus als een ongelovige u uitnodigt en hij wilt u beter leren kennen, dan vraagt u niet wanneer 
hij met voedsel komt om zijn gastvrijheid en vriendelijkheid te tonen of het aan een afgod is 
aangeboden.  Echter, in 1 Korinthe 10:28 zegt Paulus – 28 Indien echter iemand tegen u zegt: Dat 
is een afgodenoffer, eet het dan niet, omwille van hem die u dat te kennen gaf en omwille 
van het geweten. Van de Heere immers is de aarde en haar volheid (nadruk toegevoegd). 

 



Alles verandert zodra u beseft dat dat voedsel aan een afgod was geofferd.  U wilt geen deel 
uitmaken van de tafel van de Heer en de tafel van demonen.  En voor het geweten van degene 
die het u vertelde, als u naar iemand’s huis gaat, en ze zetten dat voedsel voor u neer en zeggen: 
“Hier, ik mag u echt graag.  Hier is uw eten.  Ik wil u gastvrijheid tonen.  U weet, dat het aan 
afgoden is geofferd, maar ik wil dat u het nu eet.”  Voor zijn wil, en voor uw wil, moet u 
verklaren “Ik zal dat niet eten.” Ik zal dit niet eten, en dit is waarom.  Het is een gruwel voor de 
Heer.  Dat voedsel is gewijd aan een demon.   
 
Laten we naar Openbaringen gaan en kijken naar het onderwijs van Jezus.  Luister naar wat Hij 
zegt in Openbaringen 2:14 – 14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u 
daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten 
een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven 
(nadruk toegevoegd). 
 
God haat deze twee dingen.  En als u ooit het verhaal van Bileam en Balak heeft gelezen, dan 
weet u hoe fascinerend het is hoe Balak keer op keer probeerde om Israël te laten vervloeken 
door de profeet Bileam.  Bileam’s reactie was: “Hoe kan ik datgene vervloeken wat God heeft 
gezegend?”  Hij had niet de macht om de zegen van Israël weg te nemen. 
 
Nu wordt het verhaal echt interessant.  De enige manier waarop dit kon worden gedaan, was 
dat Bileam Balak instrueerde om de Moabitische vrouwen te onderwijzen in het verleiden van 
de mannen van Israël.  Zij namen vrijwillig deel, begonnen de offers van het altaar voor Baäl van 
Peor te eten en gaven zich over aan immoraliteit.  Weet u dat het wegnemen van God’s zegen 
en de vloek het exacte gevolg was van hetgeen Balak trachtte te bereiken?  Hij had niet het 
vermogen om dat te doen, en Bileam had er niet de macht voor.  Het gebeurde uiteindelijk 
omdat Israël werd verleid en vrijwillig iets deed dat een gruwel voor God is.  Ik maak dit punt 
omdat u maar beter zult geloven, dat als u een wedergeboren Christen bent, de duivel zal 
komen en zal proberen u te verleiden om voedsel te eten dat aan afgoden is geofferd en om 
seksuele immoraliteit te begaan. 
 
Welnu, blijf op de hoogte.  We zullen kijken naar de andere twee geboden betreffende het 
voedsel in de volgende afleveringen. 
 
Moge de Heer u zegenen en behoeden. 

 


