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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door 
Daniel Joseph.  De originele presentatie is te bekijken op: 
https://cornerfringe.com/media/wtvzpj9/part-57-salvation-to-the-ends-of-the-earth 

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven 
document beter te presenteren.  Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de 
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk.  Bijbelverzen staan in de rode 
tekst met andere citaten in blauw.  Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te 
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het 
getranslitereerde, Engelse woord.  In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar 
links worden gelezen. 

 
Welkom allemaal bij aflevering 57 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet moeten 
houden. 
 
We gaan verder waar we vorige keer in de laatste aflevering zijn gebleven. Petrus, Paulus en 
Barnabas gaven hun getuigenis op de raad van Jeruzalem. Ze geloofden niet dat heidenen 
lichamelijk moesten worden besneden om gered te worden. 
 
We zijn nu gekomen bij het gedeelte van deze rechtszitting waarin Jakobus, de broer van Jezus 
en hoofd (nasi) van het hof, opstaat en de positie van Petrus, Paulus en Barnabas bevestigt.  Het 
meest opmerkelijke is dat Jakobus de Schrift aanhaalt om de verklaring van de apostelen te 
bevestigen dat heidenen niet verplicht zijn om in het vlees besneden te worden om gered te 
worden. 
 
Hij citeerde Amos 9:11, waar staat dat de vervallen hut van David weer opgericht zal worden. 
 
Amos 9:11 – 11 Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik 
dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de 
dagen van oude tijden af (nadruk toegevoegd). 
 
Dit is een profetie van de dood en opstanding van Jezus, en vanwege dat werk zou er plotseling 
iets gebeuren.  De rest van de mensheid zou de Heer zoeken wanneer de gevallen tent van 
David werd opgericht (Jezus werd opgewekt).  De profeten voorspelden dat er iets ongekends 
zou gebeuren.  En het gebeurde.  God opende een deur van geloof voor de heidenen die nog 
nooit eerder was geopend. 
 

https://cornerfringe.com/media/wtvzpj9/part-57-salvation-to-the-ends-of-the-earth


Hoe bewees Jakobus dit met het Woord?  We zullen deze gehele aflevering wijden aan het 
bekijken van de profetieën, die verklaren wat God met de heidenen zou gaan doen.  Dit zal 
voortbouwen op wat Jakobus deed; want naarmate we verder in deze discussie gaan, wordt het 
steeds belangrijker om naar de Schrift te gaan om te tonen dat God iets nieuws zou doen.  
Daarom wil ik vandaag beginnen met het bekijken van een profetie in Jesaja 49: 
 
Jesaja 49:6 – 6 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de 
stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook 
gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde 
(nadruk toegevoegd). 
 
Deze profetie verklaarde dat de impact die Jezus zou maken niet alleen beperkt zou zijn tot 
Israël, tot degenen die fysieke afstammelingen van Abraham zijn; het zou veel verder reiken 
dan dat.  De Heer Zelf zei dat dat te klein was; het zou groter zijn.  De komst van de Messias 
naar de aarde moest een wereldwijde verandering teweegbrengen.  Hij zou de Redder van 
Israël zijn en ook van de heidenen.  Laat me hierop voortbouwen door te kijken naar een 
andere profetie in Maleachi 1: 
 
Maleachi 1:11 – 11 Want vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot 
zijn onder de heidenvolken; in elke plaats – We hebben hier nu geen tijd voor, maar dit gaat 
over gebed en aanbidding – zal aan Mijn Naam een reukoffer gebracht worden, en een rein 
graanoffer. Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de HEERE van de 
legermachten (nadruk toegevoegd). 
 
Deze profetie verklaarde dat heidenen over de hele wereld zouden overgaan tot het aanbidden 
en het opzenden van gebeden in de naam van Jezus.  Laten we, hier op voortbouwend, Psalm 
18 bekijken: 
 
Psalm 18:44-45 –U hebt mij bevrijd van de aanklachten van het volk; U hebt mij aangesteld tot 
hoofd van de heiden volken; het volk dat ik niet kende, heeft mij gediend. 45 Zodra hun oor 

van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd. Vreemdelingen veinsden zich aan mij te 
onderwerpen (nadruk toegevoegd). 

 

Dit is een profetie van de komende Mashiach ben David, de Zoon van David.  Bij Zijn komst zou 
de hele wereld Hem aanbidden, Hem dienen en zich aan Hem onderwerpen.  Dat is gebeurd in 
de afgelopen 2.000 jaar.  Kijk hoe het evangelie over de hele wereld is verspreid, en de heidenen 
blijven binnenkomen en belijden Jezus als Heer. 
 
In Jeremia 4:2 staat – 2 en als u zweert: Zo waar de HEERE leeft – Vandaag belijden we dat Jezus 
leeft, het graf is leeg, Hij is opgestaan – , in waarheid, in recht en in gerechtigheid, dan zullen de 
heidenvolken zich in Hem zegenen en zich in Hem beroemen (nadruk toegevoegd). 
 



Jesaja 11:10 vertelt ons – 10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als 
banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn 
(nadruk toegevoegd). 
 
We hebben gekeken naar de profeet Jesaja, de profeet Jeremia, de profeet Amos, die Jakobus 
aanhaalde, de profeet Maleachi en het boek der Psalmen.  Het staat overal in de Schrift dat God 
iets absoluut radicaals zou doen.  Hij zou niet alleen als een Redder naar Zijn volk, Israël, 
komen, maar Hij zou die genade en barmhartigheid uitbreiden naar de hele wereld. 
 
Laat me eindigen met deze meest opmerkelijke profetie in Jesaja 43:19 – 19 Zie, Ik maak iets 
nieuws (hinni oseh hachadash) . . . 
 
Dit is geen herhaling of doorstart.  Dit is geen situatie van opnieuw opstarten.  God zou komen 
en iets doen dat Hij nog nooit eerder had gedaan.  Het zou ongekend zijn. 
 
Jesaja 43:19-20 – 19 Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik 
zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. 20 De dieren van het veld zullen 
Mij eren – jakhalzen en struisvogels – Deze onreine beesten zullen de Heer eren. Er is een 
onderscheid tussen reine en onreine beesten in Leviticus 11 en Deuteronomium 14 – want Ik 
zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te 
drinken te geven (nadruk toegevoegd). 
 
Ziet u wat deze profetie zegt?  God koppelt deze onreine beesten, de jakhals en de struisvogels, 
aan "Mijn volk, Mijn gekozen."  Deze beesten die Hem zouden eren zijn onrein.  Waar denkt u 
dat dit naar verwijst?  Het verwijst naar heidenen, die, overigens, in het Nieuwe Testament 
werden weergegeven door onreine beesten in het visioen van Petrus.  Petrus zag een laken met 
onreine dieren dat drie keer neergelaten werd.  Na dit visioen verschenen er drie heidenen 
(onreine dieren) aan zijn deur en brachten hem naar het huis van Cornelius, en deze heidenen 
gingen het Koninkrijk van God binnen. 
 
De profetie zegt, “Want Ik zal water geven in de woestijn, en rivieren in de wildernis.”  Dit 
spreekt over levend water.  Het is de uitstorting van de Geest van God.  Herrinnert u zich wat 
Jezus zei – 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn 
binnenste vloeien. 39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; 
want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was (Johannes 7:38-39, 
nadruk toegevoegd). 

 

U ziet in deze profetie dat God iets nieuws zou doen.  Zoals ik al eerder heb genoemd, 
verwachtten de Joodse mensen dit niet.  Toen Petrus het visioen zag, was hij verbijsterd en 
vroeg hij zich af wat het visioen betekende.  Pas toen de heidenen verschenen en het getuigenis 
van Cornelius naar voren kwam, begreep Petrus wat God aan het doen was. 
 
Er zijn zo veel profetieën die verklaren dat God een nieuw ding zou doen en de Jood en de 
heiden zou samenvoegen tot één nieuwe mens. 



 
We zullen hier afsluiten.  We komen terug met meer.   
De Heer zegene en behoede u. 

 
 


