Waarom Christenen zich aan de Wet moeten houden (deel 55)

Verzegeld met de Heilige Geest
29 April 2024

De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door
Daniel Joseph. De originele presentatie is te bekijken op:
https://cornerfringe.com/media/xmsgbtt/part-55-sealed-by-the-holy-spirit

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven
document beter te presenteren. Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk. Bijbelverzen staan in de rode
tekst met andere citaten in blauw. Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het
getranslitereerde, Engelse woord. In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar
links worden gelezen.

Welkom allemaal bij aflevering 55 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet moeten
houden.

We zullen geen tijd verliezen. We pikken het op, precies waar we zijn gebleven in onze laatste
aflevering.

Handelingen 15:6-7a — ® En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te
bezien. — Ze overwogen of heidenen wel of niet besneden moeten worden om gered te
worden. "2 En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond . . . (nadruk toegevoegd).

Men zou veronderstellen dat, aangezien ze het geschilpunt in Antiochié niet konden oplossen en
ze de discussie naar Jeruzalem verplaatsten, er een duidelijke en eenvoudige oplossing zou zijn;
maar zo verliep het niet. De meest betwiste en actuele kwestie van de dag kwam ter sprake
voor de meest prominente mannen in het geloof. Zij gingen de strijd aan in debat en
discussieerden over de vraag of niet-Joden in het vlees besneden dienden te worden om gered
te kunnen worden.

Dat plaatst de omvang van het hele probleem in context voor ons. Gezien het feit dat in
Genesis 17 staat dat heidenen geen deel kunnen uitmaken van Abraham, en geen deel kunnen
uitmaken van zijn beloften of in zijn huis kunnen zijn, tenzij zij lichamelijk besneden zijn (dat is
duidelijk en ondubbelzinnig), kunt u waarderen waarom deze kwestie 0z’'n geschilpunt is.

Verdergaand in het verhaal van Handelingen 15, zien we dat Lukas heeft opgetekend dat
bepaalde getuigen opkwamen bij de Raad om te getuigen van wat zij hadden meegemaakt en
wat zij God hadden zien doen met de heidenen. De eerste getuige was de apostel Petrus.


https://cornerfringe.com/media/xmsgbtt/part-55-sealed-by-the-holy-spirit

Handelingen 15:7b— 7° ... stond Petrus op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat
God lang geledenonder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord
van het Evangelie zouden horen, en zouden geloven (nadruk toegevoegd).

Dit is eerder opgetekend in het boek Handelingen. In Handelingen 10 stuurde God Petrus en
zijn gezelschap naar het huis van Cornelius om over Jezus te getuigen. Cornelius en zijn hele
gezin ontvingen Jezus, en ze zagen het werk van de Heer. Zelfs degenen die bij Petrus waren,
waren verbluft door het feit dat de zalving van de Geest van God neerkwam op Cornelius en zijn
gezin, op het moment dat zij luisterden naar de woorden van het evangelie van Jezus en deze in
hun harten ontvingen. Ze waren overweldigd. Petrus was hiervan onderdeel geweest en had
hij het bewijs gezien van wat God aan het doen was.

Handelingen 15:8 — Petrus vervolgde — 8 En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan
hen gegeven — Hoe gaf God getuigenis aan de heidenen? — door hun de Heilige Geest te geven,
evenals aan ons (nadruk toegevoegd).

Weet u dat de Heilige Geest een duidelijk bewijs is dat God u heeft aangenomen? Begrijp dan
dat het Nieuwe Verbond en de gezalfde Geest van God de Vader en de Zoon zijn, die door de
uitdrukking van de Geest in uw hart komen wonen. Er is geen groter teken dat u kunt bezitten
om te verklaren dat u gered bent. Het bewijs dat u gered bent, een erfrecht heeft in het
Koninkrijk van God en een relatie met Jezus heeft, is de zalving van de Geest van God.

Laten we eens kijken naar wat de Apostel Paulus schreef aan de heidenen in Efeze, om te
verduidelijken wat Petrus hier zei. Paulus zei iets dat exact ingaat op wat Petrus heeft
gecommuniceerd. |k wil verder bouwen op Petrus’ uitspraak door te kijken naar Paulus'
verklaring in Efeze. We hebben dit gedeelte eerder in deze serie bekeken.

Efeze 1:13-14 — Paulus zei — 3 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de

waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot
geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, * Die het onderpand is van onze
erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid (nadruk toegevoegd).

Paulus uitte precies hetzelfde idee als Petrus, maar Paulus gebruikte taal die een enorme
hoeveelheid helderheid aan de kwestie biedt. Hij zei, “u bent verzegeld met de Heilige Geest
van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis.” Dat is het bewijs dat u door Jezus bent
aanvaard. Het is het bewijs dat u een plek hebt in het koninkrijk van God.

Eerder in deze serie hebben we het gehad over hoe de term "verzegeld" de term was die Paulus
gebruikte voor vleeslijke besnijdenis. U moet dus deze verbinding maken.

In Romeinen 4:11 zei de apostel Paulus — ** En hij — Abraham — heeft het teken van de
besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen
hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel



zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden (nadruk
toegevoegd).

Hij sprak over Abraham die vleeslijke besnijdenis ontving. Paulus noemde het het zegel van de
rechtvaardigheid van het geloof. De apostel Paulus paste dezelfde terminologie toe op de
heidenen die de zalving van de Heilige Geest hadden ontvangen. Hij zei niet alleen dat ze
gezalfd waren met de Geest van God; hij zei dat ze ook verzegeld waren, hetgeen Paulus als een
besnijdenis herkende. De Wet (Torah) spreekt over deze besnijdenis op een profetische
manier. In Deuteronomium 30 verklaarde de Heer dat Hij de harten van Zijn volk zou besnijden.
Het is een profetie die verklaart dat God dit geweldige werk zou doen:

Deuteronomium 30:6 — ® De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht
besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u
leven zult (nadruk toegevoegd).

Toen Petrus en Paulus zagen wat God met de heidenen aan het doen was en hoe ze het bewijs
van hun erfenis hadden ontvangen, begrepen ze dat God Zelf hen had besneden. Als u dit ziet,
kunt u de positie van de apostel begrijpen . Ze gingen niet in tegen de duidelijke en

ondubbelzinnige letter van de Torah; zij begrepen dat de heidenen werkelijk besneden waren.

In Kolossenzen 2:11 zei Paulus — **In Hem — Jezus — bent u ook besneden met een besnijdenis
die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het
vlees, door de besnijdenis van Christus (nadruk toegevoegd).

U heeft de ultieme besnijdenis ontvangen. Dit is geen rabbi of mohel die dit uitvoert. Dit is
geen man. U heeft de ultieme besnijdenis ontvangen en het bewijs dat God u heeft
aangenomen. Hoe kunt u dat beter doe? Wie kan dat verbeteren? Zult u deze situatie
verbeteren door lichamelijk besneden te worden? Paulus behandelt deze kwestie in de
Galaten. Luister naar wat hij zei:

Galaten 3:1-3 — 1O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te
gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u
gekruisigd was? 2 Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken
van de Wet, — Paulus spreekt niet over het eren van uw vader en moeder of het niet vereren
van afgodsbeelden. Hij verwijst expliciet naar de vleeslijke besnijdenis, en dit zal blijken — of
uit de prediking van het geloof? 3 Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u
nu eindigen met het viees? — Met andere woorden, met besnijdenis (Nadruk toegevoegd).

De Christenen in Galatié werden verleid door mannen uit Judea die naar hen toe kwamen en
hen vertelden dat ze niet konden worden gered, tenzij ze besneden werden, ondanks dat ze het
bewijs van hun erfdeel hadden ontvangen. Sommige van de mannen in Galatié lijken
slachtoffer te zijn geworden en waren van plan zich te laten besnijden in het vlees. Dus zei
Paulus tegen hen: “Hebben jullie de Geest van God ontvangen omdat jullie in het vlees zijn
besneden? Was het niet omdat jullie in Jezus geloofden, Hem in jullie hart ontvingen en



geloofden dat Hij degene is die jullie zonden vergeven heeft? Zo zijn jullie door God zelf
besneden. Zo hebben jullie bewijs van jullie erfenis ontvangen."

Als we dus kijken naar Petrus’ woorden in handelingen 15:8 —8En God, de Kenner van de
harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons
(nadruk toegevoegd), was dit hetgeen hij communiceerde: God’s bewijs dat Hij de heidenen
had ontvangen, was de zalving van de Geest van God. Het is zeer diepgaand.

Handelingen 15:9 — Petrus vervolgde — ° en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en
hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd (nadruk toegevoegd).

Petrus zei dat God geen onderscheid maakt tussen de besnedenen en de onbesnedenen.
Waarom? Omdat God Zelf zowel de Jood als de heiden had ontvangen die in Jezus geloofd
hadden.

Blijf op de hoogte. We zullen verder gaan met Handelingen 15.
Moge de Heer u zegenen en bewaren.



