Waarom Christenen zich aan de Wet moeten houden (deel 53)
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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door
Daniel Joseph. De originele presentatie is te bekijken op:
https://cornerfringe.com/media/p3hxr74/part-53-the-greatest-controversy

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven
document beter te presenteren. Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk. Bijbelverzen staan in de rode
tekst met andere citaten in blauw. Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het
getranslitereerde, Engelse woord. In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar
links worden gelezen.

Welkom terug allemaal bij aflevering 53 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet
moeten houden.

Vandaag gaan we een nieuw deel van deze reis verkennen. We zullen nieuwe wateren bevaren
en de grootste controverse van de eerste eeuw aan de orde stellen. Dit probleem is van zulke
dramatische proporties dat het door de generaties heen weerklank vond. Het is vandaag de dag
nog steeds voelbaar omdat de duivel dit geschil uit de eerste eeuw in zijn voordeel heeft benut,
op zo’n manier dat we hem een omgeving van wetteloosheid in de kerk zien cultiveren. Om de
omvang van hetgeen waar we op het punt staan in te duiken te waarderen, zou ik zeggen dat de
enige reden waarom we deze discussie voeren — waarom Christenen de Wet zouden moeten
houden — helemaal terug te voeren is naar deze controverse in de eerste eeuw.

Wat is dit geschil? We vinden het in Handelingen, hoofdstuk 15, en het wordt doorgaans de
Raad van Jeruzalem genoemd. We gaan naar Handelingen 15 om een basis te leggen. We
zullen alleen vers één behandelen, maar naarmate we zullen er dieper op ingaan in volgende
video’s. Laten we dus kijken naar vers 1.

Handelingen 15:1 — 1 En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders,

Ik wil hier even stoppen omdat we naar enige historische context moeten kijken. De mannen
uit Judea kwamen naar Antiochi€, dat een epicentrum was voor het geloof. Het was secundair
aan Jeruzalem, het belangrijkste centrum. Er was een sterke aanwezigheid van profeten,
leeraren en mensen die kwamen en gingen. De kerk in Antiochié was een van de krachtigste
gemeenten van messiaanse Joden ter wereld.


https://cornerfringe.com/media/p3hxr74/part-53-the-greatest-controversy

Een andere zaak om te waarderen is dat Paulus en Barnabas naar Antiochié werden gezonden.
Terwijl ze het evangelie in de synagogen predikten, deed de Heer iets wat het Joodse volk niet
verwachtte. Het begon met Filipus, toen ging het verder naar Petrus, en daarna naar Paulus en
Barnabas. De Heer opende de deur van het geloof voor de heidenen. Dat stond zelfs niet op de
radar van een messiaanse Jood. Zelfs de apostelen van de Heer verwachtten niet dat dit zou
gebeuren. God verraste Zijn volk radicaal door deze enorme deur open te blazen.

Maar wanneer u een nieuw werk van deze omvang doet, zoals de Heer deed, kunt u er zeker
van zijn dat er een geschil zal zijn. Het Joodse volk was niet gewend om samen met de
heidenen te zijn. Sterker nog, ze moesten zo'n idee verwerpen.

God leidde hen in de exact tegenovergestelde richting van waar Hij hen oorspronkelijk heen had
willen sturen. Hij wilde dat zij zich verenigden, en één zouden worden met de heidenen. U
kunt dus er zeker van zijn dat er geschillen zouden zijn, omdat de heidenen in zo'n omvang
binnenkwamen. Laten we verdergaan in de tekst:

Handelingen 15:1 — ' En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders — Zij kwamen
naar Antiochié — “Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes — of zoals wij
zouden zeggen, de Wet van Mozes — kunt u niet zalig worden.” (nadruk toegevoegd).

Deze nieuwe bekeerlingen hadden de Joodse Messias, Jezus als Heer en Verlosser aanvaard. En
deze Joden kwamen vanuit Judea en zeiden dat heidenen niet gered konden worden, tenzij ze
besneden waren in het vlees. Zoniet, dan werden ze in feite afgesneden.

Waar haalden deze mannen het idee vandaan dat heidenen besneden moesten worden om
gered te worden, of anders zouden worden afgesneden? Het kwam eigenlijk uit de Wet. Het is
duidelijk dat deze mannen die uit Judea kwamen voldoende kennis van de Torah hadden om
zo'n boodschap te kunnen brengen.

Ik wil u precies laten zien wat de Wet zegt en het platform, waarop deze mannen uit Judea naar
Antiochié kwamen om dit te eisen.

Genesis 17:10 — 19Dit is Mijn verbond dat u moet houden tussen Mij en u en uw nageslacht na
u: al wie mannelijk is bij u moet besneden worden (nadruk toegevoegd).

Dit was wat God tegen Abraham sprak, die ook wel de vader van vele volken werd genoemd.
God sloot een verbond met hem en beloofde dat Hij zijn nakomelingen zou maken als de
sterren aan de hemel. Dit zou niet alleen zijn eigen fysieke nakomelingen omvatten, maar
mensen over de hele wereld. Het is een heel bijzondere profetie.

Vervolgend in genesis 17:11-12 — ' U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden

en dat zal een teken zijn van het verbond tussen Mij en u. 2 Elk kind bij u van acht dagen oud,
al wie mannelijk is, moet besneden worden, al uw generaties door: degene die in uw huis
geboren is én degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw
nageslacht behoort (nadruk toegevoegd).



Zelfs degenen die Abraham’s huishouden binnenkwamen en niet zijn fysieke nakomelingen
waren, kregen in de Wet (de Torah) de opdracht om besneden te worden als ze deel wilden
uitmaken van de belofte, de erfenis, van Abraham.

Genesis 17:13-14 — 13 Degene die in uw huis geboren is én degene die met uw geld gekocht is,
moeten zeker besneden worden. Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn.
4Maar hij die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden
wordt, die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden; hij heeft Mijn verbond
verbroken (nadruk togevoegd).

Na dit gelezen te hebben in Genesis 17, kunt u het platform begrijpen van waaruit de mannen
uit Judea werkten, en ze de broeders en heidenen die net tot geloof waren gekomen
onderwezen, dat die niet gered konden worden tenzij ze werden besneden overeenkomstig de
Wet van Mozes. Ze keken eenvoudig naar de Torah en zeiden precies wat de Wet zei: Zij
moesten besneden worden, zodat ze niet afgesneden zouden worden.

We hebben nog meer om over te spreken. We zullen verder gaan in Handelingen 15 in de
volgende aflevering.

De Heer zegene u en Hij behoede u.



