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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door
Daniel Joseph. De originele presentatie is te bekijken op:
https://cornerfringe.com/media/mynxgw4/part-51-two-priesthoods

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven
document beter te presenteren. Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk. Bijbelverzen staan in de rode
tekst met andere citaten in blauw. Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het
getranslitereerde, Engelse woord. In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar
links worden gelezen.

Welkom terug allemaal bij aflevering 51 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet
moeten houden.

Vandaag zullen we ingaan op de vijfde en laatste grote verandering die plaatsvond toen we
overgingen van het Oude Verbond naar het Nieuwe Verbond. Dit vijfde element heeft te maken
met het ambt van het priesterschap. Om u te helpen waarderen wat er werkelijk is gebeurd, zal
ik lezen uit het boek Hebreeén. De schrijver gaf een meesterlijke uitleg over de overdracht van
het Aaronische priesterlijk systeem naar een Jezus-priesterlijk systeem, of, zoals hij het
verwoordde, een Melchizedek-priesterlijk systeem.

Hebreeén 7:11 — ' Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had
kunnen worden — want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen — waarom was
het dan nog nodig dat er een andere Priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan,
Eén van Wie niet gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Adron was? (nadruk
toegevoegd).

De schrijver erkende dat de Aaronische orde onder het Oude Verbond gebrekkig was. Het was
niet perfect. Als u de Wet zelf leest, zult u zien dat er aan het begin iets heel verkeerd was.
Waarom zeg ik dat? Er zijn verschillende redenen.

Mozes, die de middelaar was, ging de berg op om de wetten en de inzettingen van God te
ontvangen om aan het volk te brengen. Toen de teugkomst van Mozes uitbleef, werd het volk
ongeduldig en besloot het een gouden kalf te maken. Nou, wie faciliteerde dat hele gebeuren?
Het was Aaron die dit idol vervaardigde, waarvoor het volk eer betoonde en verklaarde dat dit
hen uit Egypte had geleid en hen had bevrijd. Adaron weerhield het volk niet van het begaan van
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deze grote zonde. Dus, net zoals zij in verbond traden, wordt ons de imperfectie en
tekortkoming van de Aaronische orde getoond.

En als dat nog niet genoeg was: de zonen die Adron zouden opvolgen moesten om verzoening te
bewerkstelligen voor de kinderen van Israél eerst een stier offeren voor hun eigen zonden, en
pas dan mochten zij pleiten voor de kinderen van Israél en verzoening voor hen doen. Opnieuw
ziet men een groot tekortkoming met betrekking tot de Aaronische orde.

De Aaronische orde is heel anders dan de orde van Melchizedek. Een opmerking terzijde, zowel
de Aaronische orde als de orde van Melchizedek worden genoemd in de Torah (de Wet). In feite
wordt de orde van Melchizedek als eerste genoemd. Melchizedek was God’s hogepriester voor
Abraham. Dus, deze beide orden zijn in de Wet, maar de Aaronische orde had tekortkomingen,
terwijl de orde van Melchizedek verreweg superieur was.

Hebreeén 7:12 — 12 Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een
verandering van de wet plaats (nadruk toegevoegd).

Merk op wat er niet gezegd wordt. Hij zei niet dat de Wet was afgeschaft en volledig was
uitgeband. Hij zei dat de Wet was veranderd. Met andere woorden, er is een wijziging in de
Wet als geheel geweest. Omdat we van een priesterschap dat deel uitmaakt van de Wet naar
een superieur priesterschap gaan, moet er een verandering of wijziging in de Wet zijn. Dus, de
Wet zoals de schrijver verwoordde, is heel erg intact. Het is geldig; er is simpelweg een
wijziging vanwege de tekortkomingen van het Aaronisch priesterschap.

Hebreeén 7:13-14 — 3Want Hij van Wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere
stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. * Het is immers
overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in
verband met het priesterschap (nadruk toegevoegd).

En hoe waar is dat. Wanneer je de Wet leest, is het heel duidelijk dat alleen Adron en zijn zonen
aan het altaar konden dienen. Niemand van de stam van Juda mocht dat doen. Sterker nog,
koningen die dachten dat zij naar binnen konden gaan om wierook te offeren en om een
priesterlijke functie uit te oefenen, werden door God vervioekt. Het ging niet goed. Dus, dit is
precies wat de schrijver overbracht. Hij ging verder en zei het volgende:

Hebreeén 7:15-17 — ¥ En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van
Melchizedek een andere Priester opstaat, '° Die dat niet geworden is op grond van een
wettelijk voorgeschreven afstamming — De Wet schreef voor dat u een afstammeling van
Adron moest zijn om als priester te dienen bij het altaar — maar uit kracht van onvergankelijk
leven. 7 Hij getuigt immers: - Hij citeert Psalm 110 — U bent Priester in eeuwigheid, naar de
ordening van Melchizedek (nadruk toegevoegd).

Ik wil het hebben over de orde van Melchizedek. Zoals ik net zei, dit was de eerste orde die in
de Wet werd vermeld. Dit is profetisch belangrijk omdat het zeer mysterieus was. Het wordt



genoemd in Genesis en wordt niet meer besproken totdat u het tegenkomt in het boek
Psalmen, waar een profetie werd uitgesproken. David had deze visie:

Psalm 110:1, 4 — ! De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat lk
Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. Danin vers 4, de Vader
spreekt tot de Zoon en gebied: * De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van
hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek (nadruk toegevoegd).

Dus sprak de Vader tot Zijn Zoon, degene die David zelf Heer noemde, en deze profetie kwam
eruit voort. We weten dus dat de orde van Melchizedek eraan komt. Dit is zeer belangrijk,
vooral als men de betekenis van de naam 'Melchizedek' in ogenschouw neemt. Het betekent
'Mijn koning is rechtvaardig.'

Melchizedek, die als priester Abraham diende, was zowel koning (melech) als priester (kohen)
tegelijk. Hij bekleedde deze twee ambten, die in de Wet volledig onafhankelijk van elkaar
waren. Geen enkele koning kon als priester dienen, eveneens kunnen we geen enkele
afstammeling van Adron vinden die als koning diende. Maar Melchizedek was koning van
Shalem (Salem), wat een afkorting is van Yerushalayim (Jeruzalem). Dus, Melchizedek was
koning van Jeruzalem en priester van de Allerhoogste God.

De Messias zou binnenkomen naar de orde van Melchizedek. In feite is er een zeer
fascinerende profetie in Zacharia 6, waarin een persoon ‘Spruit’ (semah) genaamd, zal komen
en 13 Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon (Zacharia 6:13b).
Hij zou de twee functies van koning en priester samenbrengen omdat Hij zou komen in de orde
van Melchizedek. Op elke manier is deze orde superieur aan die van de Aaronische orde.

Hebreeén 7:18-19 — ' Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats
vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. — We hebben al gesproken over de zwakheid en het
gebrek aan nut. Er waren duidelijke aanwijzingen van die zwakte — ° De wet heeft namelijk
niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor
wij tot God naderen, doet dat wel (nadruk toegevoegd).

Hebreeén 7:23-26 — 23 En zij zijn wel in groten getale priester geworden, omdat zij door de
dood verhinderd werden altijd te blijven, — Dit was een ander aspect van de zwakheid en
nutteloosheid van de Aaronische orde. Ze bleven dood gaan, één zoon na de ander — ?* maar
Hij (Jezus), omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op

anderen overgaat. 2> Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan,
omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 26 Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig:
heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven
(nadruk toegevoegd).

Sprekend over een fenomenale uitleg van de werkelijkheid van deze orde en van Jezus de
Messias, die hoger is dan de hemelen en het ambt van priester en koning vervult. Sprekend
over een radicale verandering. Hij zal nooit meer sterven.



Kijk naar al deze veranderingen en hoe Jezus ze vervulde: Jezus was het offer; Hij is de
middelaar; Hij dient als Hogepriester; Hij is de Leidsman en Voleinder van ons geloof; Hij is de
Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Alef en de Tav; Hij is alles in allen. Alle aandacht

en alle glorie gaan naar Jezus.

Moge God u zegenen, we zien u weer in de volgende aflevering.



