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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door 
Daniel Joseph.  De originele presentatie is te bekijken op: 
https://cornerfringe.com/media/6pxm2hq/part-50-the-mediators 

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven 
document beter te presenteren.  Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de 
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk.  Bijbelverzen staan in de rode 
tekst met andere citaten in blauw.  Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te 
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het 
getranslitereerde, Engelse woord.  In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar 
links worden gelezen. 
 
Welkom terug iedereen bij aflevering 50 van Waarom Christenen zich aan de wet moeten 
houden. 
 
Momenteel kijken we naar wat het Nieuwe Verbond is en de verschillen met het Oude Verbond.  
Tot nu toe hebben we gekeken naar drie belangrijke verschillen die voor ons vandaag echt heel 
anders zijn. 
 
Vandaag wil ik het vierde verschil bespreken.  Dit heeft te maken met de bediening van de 
bemiddeling.  Onder het Oude Verbond was Mozes de bemiddelaar.  Ironisch genoeg verkoos 
het volk van Israël hem.  Ik zeg dit omdat Israël naar de berg Sinaï kwam om een verbond te 
sluiten, en zij de stem van God hoorden.  Zij waren getuige van bliksem die door de lucht 
scheurde, donderslagen, en rook die opsteeg omdat God in vlammen op de berg neerdaalde.  
God sprak tot elke man, vrouw en kind, en zij waren doodsbang voor hun leven. 
 
Na die ervaring kwamen zij tot Mozes en zeiden – 19 Spreekt ú met ons, dan zullen wij luisteren, 
maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij (Exodus 20:19).  Dus, Israël koos Mozes 
als de bemiddelaar om tussen hen en God te gaan.  Ze wilden dat Mozes zou uitvinden wat God 
wilde, en dan zouden ze het doen.  Wel, God gaf zijn goedkeuring en zei dat wat zij wilden juist 
was, dus bevestigde Hij deze verkiezing.  Zonder God’s bevestiging zou dit niet gebeurd zijn, 
maar dit was God’s hart.  Dit is wat Hij in de eerste plaats wilde, dus was het vragen van Israël 
aan Mozes om te bemiddelen een goede zaak in de ogen van de Heer. 
 
Als middelaar ontving Mozes de instructies van de Heer en leerde deze vervolgens aan het volk. 
Er is een aspect van deze bemiddeling dat we moeten waarderen.  Mozes uitte het hart van de 
Heer naar heel Israël.  Naast het onderwijzen van hen, oordeelde Mozes ook over hen.  In 
zekere zin was oordelen over hen een uitbreiding van zijn bemiddeling. 
 

https://cornerfringe.com/media/6pxm2hq/part-50-the-mediators


In Mattheüs 23:2, zei Jezus – 2 De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel 
van Mozes (nadruk toegevoegd).  
 
De schriftgeleerden en de Farizeeën onderwezen het volk de Wet, wat precies hetgeen is wat 
Mozes (Moshe) deed toen hij terug ging naar de kinderen van Israël, nadat hij tijd met God had 
doorgebracht en hem openbaringen had gegeven.  De schriftgeleerden en Farizeeën brachten 
de Wet naar het volk en fungeerden ook als rechters.  Dit is, als je wilt, een soort nevenproduct 
van deze bemiddeling. 
 
Wanneer u aan een middelaar denkt, moet u denken aan iemand die het hart van God aan de 
mensen overdraagt.  Maar het bestond uit meer dan dat. Terwijl Mozes op de berg was om de 
stenen tafel met de Wetten te ontvangen, begingen de kinderen van Israël een grote zonde door 
een gouden kalf te maken.  God wist dit, dus zei God tegen Mozes, die de middelaar van het 
verbond was, dat hij naar de mensen moest gaan, omdat zij tegen Hem gezondigd hadden door 
hun bevrijding uit Egypte aan een gouden kalf toe te schrijven. 
 
Exodus 32:9-10 –op dit moment – 9 . . . zei de HEERE tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien, en 
zie,  het is een halsstarrig volk. 10 Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen 
ontbrandt en Ik hen vernietig. Dan zal Ik ú tot een groot volk maken (nadruk toegevoegd). 
 
De Heer was zeer verbolgen over Israël tot het punt dat Hij hen wilde vernietigen en een groot 
volk uit Mozes zou voortbrengen.  God zei dit meerdere keren.  Hij herhaalde dit in het boek 
Numeri.  Dit is waar men de bediening van bemiddeling begint te waarderen.  Mozes, de 
middelaar, pleitte namens Israël omdat hij toegang had tot directe communicatie met God.  
Dus antwoordde Mozes de Heer: 
 
Exodus 32:11-12 –  11  Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te 
stemmen, en zei: HEERE, waarom zou Uw toorn ontbranden tegen Uw volk,  dat U met grote 
kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? 12 Waarom zouden de Egyptenaren 
zeggen:  Met kwade bedoelingen heeft Hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en 
hen van de aardbodem te vernietigen? Laat Uw brandende toorn varen, en heb berouw over 
het kwaad voor Uw volk (nadruk toegevoegd). 
 
Omdat Mozes in de positie van middelaar was, pleitte hij voor hen.  Het is zo verbazingwekkend 
om te zien dat Mozes' hart zo nederig en zo liefdevol was.  Toen God zei, ”Dan zal Ik ú tot een 
groot volk maken,” aarzelde Mozes geen moment.  Hij dacht niet eens van “dat zal ik 
accepteren.  Dat is een geweldig idee, God.  Maak mij groot, ik waardeer dat.  Ik wil net zo min 
met dit volk te maken hebben als U.”  Niets van dat alles.  Het hart van Mozes was gericht op 
het volk en het karakter van God te bewaren.  Mozes was geweldig.  Zijn enige zorg was het 
welzijn van de Heer en wat de volken over Hem zouden zeggen.  Hij maakte zich zorgen om het 
verdedigen van het karakter van God en om het behoud van het volk Israël. 
 
In vers 13 gaat Mozes verder en vraagt hij God om Zijn verbond met Abraham, Isaak en Jacob te 
gedenken en wat Hij hen had beloofd.  Kijk naar het hart van Mozes terwijl hij zich in het ambt 



van bemiddeling bevindt.  Hoe reageerde de Heer op Mozes in deze situatie waarin Hij bereid 
was Zijn gramschap te ontketenen? 
 
Exodus 32:14 – 14 Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk 
te zullen aandoen (nadruk toegevoegd). 
 
Vanwege deze grote zonde ging Mozes de berg weer op.  Hij wilde dat de zonde van het volk 
vergeven werd.  Hij maakte deze reis alleen om voor hen te pleiten.  We pakken het weer op in 
vers 30. 
 
Exodus 32:30-32 – 30 En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: Ú hebt 
een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de HEERE opklimmen. Misschien zal ik verzoening 
kunnen bewerken voor uw zonde. 31 Toen keerde Mozes terug tot de HEERE en zei: Och, dit 
volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. 32 

Nu dan, of U toch hun zonde wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw 
boek, dat U geschreven hebt (nadruk toegevoegd). 
 
Als middelaar was het hart van Mozes voor het volk zo groot dat hij God vertelde dat als U hen 
niet gaat vergeven, U mij dan ook moet doden. Ik deel dit allemaal met u zodat u het ambt van 
de middelaar kunt waarderen.  In het Nieuwe Verbond bleef Mozes niet de middelaar. Wij 
hebben een nieuwe Middelaar. 
 
1 Timotheüs 2:5 – 5 Want er is één God. Er is ook  één Middelaar tussen God en mensen, de 
mens Christus Jezus (nadruk toegevoegd).  
 
Jezus is nu onze Middelaar en superieur aan Mozes.  Mozes was deze productieve, fenomenale 
man van God.  God heeft werkelijk de juiste man gekozen om in te staan voor Israël.  Ik ben niet 
zeker of iemand anders de nederigheid en de liefde zou hebben gehad om de zaak te behouden 
in de context die we lezen, maar Mozes deed het.  Maar nu hebben we een Middelaar die 
groter is dan Mozes.  Jezus is in elk opzicht superieur, met zelfs een groter hart en grotere 
prestaties.  Hij is degene die voor ons bij de Vader pleit.  
 
Hebreeën 8:6 – 6 Nu heeft Hij (Jezus)echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, 
zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is 
vastgelegd (nadruk toegevoegd). 
 
Vanwege de functie van Mozes op de berg Sinai werd hij de middelaar.  God bracht het Oude 
Verbond naar Israël via Mozes.  God bracht het Nieuwe Verbond via Zijn eniggeboren Zoon, 
Jezus; daarom is Jezus nu de Middelaar voor ons. 
 
Blijf op de hoogte.  Wij hebben meer in deze geest in voorbereiding terwijl wij de Nieuwe 
Verbond en de verschillen tussen het Oude en het Nieuwe Verbond onderzoeken. De Heer zij 
met u en behoedde u. 

 


