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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door 
Daniel Joseph.  De originele presentatie is te bekijken op: 
https://cornerfringe.com/media/2z3vmr2/part-49-the-new-covenant-temple 

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven 
document beter te presenteren.  Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de 
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk.  Bijbelverzen staan in de rode 
tekst met andere citaten in blauw.  Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te 
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het 
getranslitereerde, Engelse woord.  In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar 
links worden gelezen. 
 
God’s zegen allemaal,  Welkom bij aflevering 49 van Waarom Christenen zich aan de wet moeten 
houden. 
 
Momenteel verdiepen we ons in het Nieuwe Verbond.  We bekijken wat het Nieuwe Verbond is 
en wat de verschillen zijn tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond.  Deze zaken zijn 
belangrijk voor de bredere discussie over waarom Christenen de Wet zouden moeten houden.  
Er zijn veel verbindingen die gelegd moeten worden.  En een van de meest cruciale onderdelen 
van de hele puzzel is de discussie over het Nieuwe Testament, en de verschillen tussen het 
Nieuwe en het Oude Testament. 
 
Tot nu toe hebben we twee duidelijke verschillen tussen het Oude en het Nieuwe Verbond 
vastgesteld.  Het eerste is dat de Wet van God vroeger op stenen tafels stond en in het Heilige 
der Heiligen van een fysiek tempel in Jeruzalem werd bewaard.  Tegenwoordig is die Wet 
verplaatst.  Hij heeft nu een nieuw thuis in onze harten en in onze geesten. 
 
Het tweede aspect dat extreem verschilt, is het offersysteem.  Onder het offersysteem van het 
Oude Verbond was het het bloed van stieren, geiten en de as van een vaars, maar onder het 
Nieuwe Verbond is het het bloed van Jezus.  Wat Jezus aan het kruis deed, was één offer voor 
de zonde voor alle eeuwigheid, en door Hem zijn we vergeven, verlost en gered. 
 
Vandaag wil ik een derde verschil ter discussie stellen.  Dit heeft direct te maken met de Wet en 
het offersysteem.  Ik wil citeren uit het Evangelie van Johannes.  In dat evangelie sprak Jezus 
met een Samaritaanse vrouw, en zij zei iets tegen Hem dat bijzonder interessant was, wat een 
nog interessantere reactie uitlokt. 
 
Johannes 4:20a – 20a Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden.  Om u een beetje historische 
context te geven, de Samaritanen geloofden dat zij door God waren geroepen om te aanbidden 
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op de berg Gerizim.  Zij geloofden dit omdat in het boek Deuteronomium de kinderen van Israël 
bevel kregen dat wanneer de Heer hen in het land zou brengen, zij de zegen op de berg Gerizim 
zouden leggen, en de vloek op de berg Ebal (Deuteronomium 11:29).  De Samaritanen 
concludeerden daaruit dat ze God moesten aanbidden op de berg Gerizim. 
 
Zij kwamen tot deze conclusie omdat zij geen progressieve openbaring ontvingen, wat betekent 
dat zij geen profeet zouden ontvangen die volgde na Mozes.  Daarom waren hun geschriften 
alleen de Torah.  Zij aanvaardden geen van de boeken van de Bijbel die daarop volgden.  Zij 
verwierpen die en geloofden alleen in de Wet.  Ik heb een kopie van een Samaritaanse 
Pentateuch.  Zelfs tot op de dag van vandaag hebben Samaritanen de Wet behouden in een 
mate dat het bijna woordelijk is wat wij in onze Bijbels hebben.  Dat is werkelijk iets bijzonders, 
maar dat is slechts een zijdelingse opmerking.  Laten we terugkeren naar de woorden van deze 
vrouw. 
 
Johannes 4:20 – 20 Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden, en bij u zegt men dat  in 
Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden (nadruk toegevoegd). 
 
De Joden hadden gelijk.  Jeruzalem (Yerushalayim) was de plek waar God vroeg om Zijn fysieke 
tempel te bouwen als een centrum van aanbidding, zodat alle mensen in Zijn huis konden 
komen en Hem konden aanbidden. 
 
Johannes 4:21 – 21Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg 
(Gerizim), en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden (nadruk toegevoegd). 
 
Wat Jezus zei was radicaal.  Jezus profeteerde de vernietiging van de tempel en de instelling van 
het Nieuwe Verbond. 
 
Johannes 4:23 – Jezus vervolgt – 23 Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de 
Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden 
(nadruk toegevoegd). 
 
Merk op dat Jezus zegt, “De tijd komt en is er nu.”  Dit betekent dat, zelfs nu, de tijd voor ons is 
gekomen dat mensen die de God van Israël willen aanbidden en Hem willen volgen dit zullen 
doen in geest en waarheid.  Dat is het hart van de Vader.  Dit verandert het speelveld radicaal.  
Onder het Oude Verbond moest u naar het huis van de Heer gaan (het huis van gebed, 
opoffering en aanbidding).  In de eerste eeuw, hoewel Joden over de hele wereld verspreid 
waren, gingen zij nog steeds naar Jeruzalem om te offeren, te aanbidden en God te vereren.  
Maar met de instelling van het Nieuwe Verbond en de vernietiging van de tempel, zijn wij de 
tempel van God geworden.  Dat is een ingrijpende verandering. 
 
1 Korinthe 3:16 – Paulus zei – 16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in 
u woont? (nadruk toegevoegd). 
 



U zou nooit een Jood hebben gehoord die tegen een niet-Jood zegt: "U bent het heilige huis van 
de Heer, het heilige huis van aanbidding, waar de Heer Zelf en de aanwezigheid van Zijn 
Shechinah-glorie woont."  Voordat de Evangelie van Jezus verspreid werd, zou geen enkele Jood 
ooit iets zo volstrekt belachelijks hebben gezegd. 
 
Maar zodra de Joodse Messias, Jezus, zijn leven gaf en op de derde dag opstond, werd het 
Nieuwe Verbond ingesteld en draaide de wereld weer rechtop.  Er vonden radicale dingen 
plaats en er was een opschudding.  Toen we over gingen van het Oude Verbond naar het 
Nieuwe Verbond, kwam de Wet in ons, omdat wij de tempel van God zijn.  Na al deze jaren als 
Christen vind ik het nog steeds moeilijk te verwerken, aangezien ik niets anders dan stof ben: 
wie ben ik dan dat God in mijn hart zou wonen?   Ik weet niet hoe ik die schoonheid moet 
verwoorden. Het is onbeschrijfelijk. 
 
Johannes 14:23 – luister naar de woorden van Jezus – 23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als 
iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en 
Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen (nadruk toegevoegd). 
 
De gezegende Vader der glorie en Zijn Zoon, Jezus, als één (echad) in de Geest, komen en 
maken hun woning in onze harten.  Dit heeft mij op zoveel niveaus gebroken en nederig 
gemaakt.  Wat betreft de relatie met God, is het Nieuwe Verbond van onschatbare waarde en in 
elke opzicht superieur aan het Oude Verbond. 
 
2 Korinthe 6:16 – 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden?  Want u 
bent de tempel van de levende God – Om dit te bewijzen, reikte Paul in de diepten van de 
Torah (de Wet) in het boek Leviticus en haalde deze profetie tevoorschijn, die het hart van de 
Heer was. –  Zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en 
Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn (nadruk toegevoegd). 
 
Dit gaat terug naar Exodus 25:8 – 8 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken (v’asu li 
mikdash v’shakanti b’tocham), zodat Ik in hun midden kan wonen.  God liet hen een fysieke 
tempel bouwen.  Maar wat was uiteindelijk het hart van God?  Het huis waarin Hij wilde wonen, 
was ons hart. 
 
Ik wil afsluiten met Ezechiël 11:16 – 16 Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen ver 
weggedreven heb onder de heidenvolken en hoewel Ik hen in de landen verspreid heb, toch zal 
Ik voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook (l’mikdash me’at), in de landen waarin zij gekomen 
zijn (nadruk toegevoegd). 
 
God verstrooide Zijn volk naar de vier uiteinden der aarde, maar toch zei God, “Ik zal, hoe kort 
ook, een heiligdom (l’mikdash me’at) voor hen zijn.”  Hoe vond de vervulling van deze profetie 
in werkelijkheid plaats?  Doordat God Zijn Geest uitstortte op alle vlees en dat Zijn zonen en 
dochters profeteren.  God maakte woning in onze harten en geest. 
 



Wat een glorieuze en ontzagwekkende God dienen wij.  Die ons zo lief heeft, dat Hij bij ons wilt 
zijn.  Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar ik ben dat Jezus de Vader gehoorzaamde 
en Zijn leven gaf voor ons.   
 
Moge de Here Jezus u zegenen en bewaren. 


