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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door 
Daniel Joseph.  De originele presentatie is te bekijken op: 
https://cornerfringe.com/media/m56g2w5/part-47-the-test-of-knowing-him 

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven 
document beter te presenteren.  Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de 
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk.  Bijbelverzen staan in de rode 
tekst met andere citaten in blauw.  Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te 
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het 
getranslitereerde, Engelse woord.  In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar 
links worden gelezen. 
 
Welkom terug allemaal bij aflevering 47 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet 
moeten houden. 
 
Momenteel bekijken we de toespraak van de schrijver van de Hebreeën over het Nieuwe 
Verbond.  We zijn gestopt bij vers 10.  Er is meer dat ik wil bespreken over vers 10, dus we zullen 
daarop terugkomen.  We zullen snel herhalen wat de schrijver zei: 
 
Hebreeën 8:10 – 10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die 
dagen, zegt de Heere:  Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart 
schrijven (nadruk toegevoegd). 
 
In het Nieuwe Verbond heeft God de Wet niet weggenomen.  Hij deed eigenlijk het tegendeel.  
Hij bracht de Wet dichterbij dan ooit tevoren.  Hij gaf het een nieuwe verblijfplaats.  In plaats 
van dat het op stenen tafelen werd geplaatst en in een fysieke tempel, in het Heilige der 
Heiligen werd gelegd, verplaatste Hij de Wet naar het Heilige der Heiligen in onze harten en in 
onze geest.  Ik kan niet anders dan denken aan wat David zei in Psalm 19. 
 
Psalm 19:15 – 15  Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig 
zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (nadruk toegevoegd). 
 
Het Nieuwe Verbond gaat over het inprenten van waarheid, wijsheid en God’s karakter, Zijn 
ware aard, in onze harten; zodat we naar de Wet zouden verlangen en daar dag en nacht over 
zouden mediteren.  Het gaat niet om het verwerpen van de Wet.  U kunt Deuteronomium 6 
lezen, wat zo geweldig is.  Na de verklaring van de Tien Geboden in Deuteronomium 5, zei 
Mozes dit: 
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Deuteronomium 6:6-7 – 6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 7 U 
moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, 
als u neerligt en als u opstaat (nadruk toegevoegd). 
 
De geboden van God, die de waarheid, het licht en de wijsheid van God zijn, moeten dag en 
nacht onze meditatie zijn.  De Wet moet ons in beslag nemen.  Is het niet ironisch dat sommige 
Christenen in de val zijn gelopen door te geloven dat Jezus de Wet volledig heeft afgeschaft, 
terwijl het het volledige tegenovergestelde is?  We moeten voortdurend over de Wet spreken 
en deze omarmen.  Het moet uit onze mond vloeien omdat het uit ons hart komt.  Ik wil u een 
profetie in Jesaja laten zien.  Het is geen geheim dat het boek Jesaja sterk profeteert dat het 
evangelie naar de heidenen zal gaan en de uiteinden van de aarde zal bereiken.  Ik wil u laten 

zien wat er staat over de verwachting voor de heidenen.  Dit is een indrukwekkende passage. 
 
Jesaja 42:4 – 4 Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat Hij het recht op aarde zal 
hebben gevestigd. – Luister naar dit – De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht 
(nadruk toegevoegd). 
 
Merk op, dat hij niet zei, “ze zullen uitzien naar Hem om de Wet af te schaffen.”  In dit gedeelte 
zien de heidenen uit naar Zijn Wet.  Dat is in feite precies het tegenovergestelde als je zou 
verwachten dat Jezus de Wet heeft afgeschaft.  De waarheid is dat Jezus de Wet niet heeft 
afgeschaft.  Hij onderwees de Wet.  En vervolgens, met de zalving van de Heilige Geest, en het 
instellen van het Nieuwe verbond, heeft Hij het op het hart geschreven van hen die Zijn naam 
hebben aangeroepen. 
 
Jesaja 42:21 – 21 De HEERE was hem genegen omwille van Zijn gerechtigheid, Hij zal de Wet 
verhogen en eer geven (nadruk toegevoegd). 
 
Vergeet niet dat dit een profetie is van het evangelie van Jezus dat naar de heidenen en de 
wereld gaat.  Deze profetie zegt niet: "Hij zal de Wet afschaffen, afbreken, verwijderen en op de 
vuilnisbelt gooien."  Er staat geschreven: "Hij zal de Wet verhogen en er eer aan geven." 
 
Met andere woorden, de mensen die het evangelie van Jezus ontvangen, zullen niet verklaren 
dat de Wet afgeschaft is.  Zij zullen de Wet verheffen en grote eerbied hebben voor Zijn 
geboden, waar zij dit voorheen niet deden. 
 
In Jeremia 16:19-20 – 19 . . . tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde, en 
zeggen: Onze vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets 
ervan is van nut. 20 Zou een mens zich goden maken dat zijn toch geen goden? (nadruk 
toegevoegd). 
 
Met andere woorden, de heidenen zullen komen tot de openbaring van de waarheid en de God 
van Israël accepteren.   Absoluut geweldig!  Wanneer u kijkt naar de profetie in Jesaja, dat Hij de 
Wet zal verheffen en het eervol zal maken, hoe zal Hij dat doen?  Lees Hebreeën 8:10. 
 



Hebreeën 8:10 – citaat van Jeremia 31:33 – 10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van 
Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere:  Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik 
zal die in hun hart schrijven,  Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn 
(nadruk toegevoegd).  De geboden zouden hen in vuur en vlam zetten.  Laten we verder gaan: 
 
Hebreeën 8:11 – citaat van Jeremia 31:34 – 11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder 
zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein 
tot groot onder hen (nadruk toegevoegd). 
 
Is dat niet interessant?  De Heer zei dat er een tijd zou komen dat niemand elkaar zou 
onderwijzen, omdat zij Hem allen zouden kennen. 
 
De eerste brief van Johannes weerspiegelt sterk de instelling van het Nieuwe Verbond.  Als u 
goed oplet, zijn er verschillende gedeeltes in 1 Johannes die rechtstreeks uit Jeremia 31 komen.  
Ze tonen aan hoe het Nieuwe Verbond eruit zou zien.  Eén van die gedeeltes is 1 Johannes 2:3.  
Jeremia 31:34 (Hebreeën 8:11) is een profetie die zegt dat allen Hem zullen kennen.  En 
Johannes sprak over wat het betekent om Hem te kennen. 
 
1 Johannes 2:3 – 3 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in 
acht nemen (nadruk toegevoegd). 
 
Denk aan de profetie uit Jeremia 31:33-34 – 33 . . . Ik zal Mijn Wet in hun binnenste geven en zal 
die in hun hart schrijven. Ik zal hun  tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan 
zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: 
Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen (nadruk toegevoegd). 
 
De Heer zei, “Ik zal Mijn Wet in hun hart schrijven.” Het volgende wat Hij zei was, “Zij zullen Mij 
allen kennen.” Als Hij de Wet op hun harten schrijft, betekent dat  dat zij in Zijn waarheid zullen 
wandelen.  En dat zij zullen wandelen in Zijn geboden.  Dat is hoe we Hem zullen kennen. 
 
Wat gebeurt er als Satan de Wet wegneemt?  Welke lakmoestest is er om te weten of u wel of 
niet in relatie met God bent?  Johannes zei dat de lakmoes test is dat u de geboden naleeft.  U 
analyseert uw leven.  Hoe ziet u wandel (halach) eruit?  Hoe weet u dat u in een relatie met 
Jezus bent?  U wilt niet één van die Christenen in Mattheüs 7 zijn, die totaal verrast waren toen 
Jezus hen verwierp.  De manier om uzelf te testen en te weten of u in het geloof bent, is door 
uzelf te onderzoeken: Volgt u Zijn Wet (Zijn geboden) of niet?  Het is de toets der toetsen. 
 
1 Johannes 2:4 – Johannes vervolgt – 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht 
neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet (nadruk toegevoegd). 
 
In Mattheüs 7, die belijdende Christenen die uitriepen, “Heer, Heer, we hebben al deze dingen 
gedaan,” waren leugenaars omdat zij Hem Heer noemden, maar niet gehoorzaamden.   
 
Blijf op de hoogte als we deze lijn voort zetten.  De Heer zegene en behoedde u. 


