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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door
Daniel Joseph. De originele presentatie is te bekijken op:
https://www.cornerfringe.com/media/ycv5f78/part-45-jesus-is-the-end-goal

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven
document beter te presenteren. Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk. Bijbelverzen staan in de rode
tekst met andere citaten in blauw. Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het
getranslitereerde, Engelse woord. In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar
links worden gelezen.

Welkom terug bij aflevering 45 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet moeten
houden.

Vandaag zullen we een passage in Romeinen 10 opnieuw bekijken die we al eens hebben
behandeld. Toen we dit behandelden, stopte ik echter voordat ik een specifieke passage
bereikte, die door mensen die tegen de Wet zijn wordt gebruikt om de opvatting te steunen dat
de Wet is afgeschaft. Ze geloven dat door het prachtige werk van Christus de Wet is afgeschaft.
Dus is het belangrijk dat we goed naar dit specifieke vers kijken en zien wat de Apostel Paulus
echt bedoelde. Om dit in context te plaatsen, beginnen we met vers één:

Romeinen 10:1 — ! Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israél
is gericht op hun zaligheid (nadruk toegevoegd).

Dat is het hart van de Heer. °De Heere . .. wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot
bekering komen (2 Petrus 3:9).

Romeinen 10:2 — 2 Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het
juiste inzicht (nadruk toegevoegd).

Toen Paulus zei, “maar niet met het juiste inzicht,” verwees hij niet naar het feit dat zij de
geschreven Torah of de Profeten niet hadden; want Israél hoorde de Wet en de Profeten elke
Sabbat in de synagoge. Het inzicht van God waar Paulus op doelde, was de manifestatie van de
Joodse Messias, Jezus van Nazareth. Ze hadden Hem niet ontvangen, dus het was zonder
inzicht, maar vers 3 zegt:


https://www.cornerfringe.com/media/ycv5f78/part-45-jesus-is-the-end-goal

Romeinen 10:3 — 3 Omdat zij immers de gerechtigheid van God — dit verwijst uitdrukkelijk naar
Jezus — niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich
niet aan de gerechtigheid van God onderworpen (nadruk toegevoegd).

Zij onderwierpen zich niet aan Jezus (Yeshua), de Koning der Joden (Melech HaYehudim).
Omdat zij Jezus hadden afgewezen, zochten zij, zoals Paulus beschrijft, hun eigen gerechtigheid
te verdienen. Herinnert u wat Paulus zei in Romeinen 9:31 — 3! Maar Israél, dat de wet van de
gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen (nadruk
toegevoegd). Waarom? Omdat ze zich niet onderwierpen aan Jezus. Begrijp de struktuur van
het geloof: U moet Jezus hebben en bereid zijn om Hem te volgen door Zijn Woord en geboden
te gehoorzamen.

De ironie is dat de Joodse bevolking Jezus afwees, maar de Wet van gerechtigheid volgde. En
als u naar de Wet kijkt, getuigt alles van Jezus. Dus degene waar de Wet van Mozes over
getuigt, hadden ze afgewezen. In werkelijkheid waren zij een wandelende tegenstrijdigheid.

U kunt op twee manieren een wandelende tegenstrijdigheid zijn. Degenen die Jezus ontvangen
en belijden dat Hij de Verlosser van de wereld is, en door Hem de vergeving van zonden hebben
ontvangen, maar weigeren Hem te gehoorzamen, wandelen in tegenstrijdigheid. Of, als u zegt:
ik geloof in de Torah, ik geloof dat de geboden van God geldig zijn, maar u verwerpt Jezus, ook
dan wandelt u in tegenstrijdigheid.

We willen ons niet aan de extremen van deze twee kanten bevinden. Wij willen ons op het
smalle pad bevinden waar we de realiteit bezitten, dat we alleen door Jezus gered en vergeven
kunnen worden. Derhalve, vanwege Zijn verlossende werk, zullen wij ons kruis opnemen en
Hem in gehoorzaamheid volgen. Dat gezegd hebbende, laten we overgaan naar het vers in
kwestie.

Romeinen 10:4 — *Want het einddoel (telos) van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor
ieder die gelooft (nadruk toegevoegd).

Wat is de context? Dit is zo belangrijk. Het Joodse volk verwierp God’s gerechtigheid and zocht
haar eigen gerechtigheid te verdienen. Dus, Romeinen 10:4 is het hoogtepunt, waarbij Paulus
reageerde op deze ernstige fout en zegt: “Begrijpen jullie niet dat Christus, Jezus, het eind is.”

In het Grieks “eind” is “telos” hetgeen “einddoel” betekent. Met andere woorden, Paulus
communiceerde het idee dat Jezus de conclusie is van wat de Wet verklaarde. Jezus is het
bewijs van wat de Wet profeteerde. Met andere woorden, het is absurd om Jezus niet te
accepteren en toch de Torah na te jagen. Dus, Paulus kwam voortvarend naar voren en zei dat
Christus de conclusie is. Hij is het einddoel van de Wet. Hij is het punt van alles.

Laat mij u vertellen wat Paulus niet zei. Hij verklaarde niet dat de Wet was afgeschaft, maar
eerder de uiteindelijke vervulling ervan in Jezus. Eris een groot verschil tussen zeggen dat
Christus de Wet heeft afgeschaft, of zeggen dat Christus de wet heeft vervuld. Dit is de context



waarin deze uitdrukking tot ons komt. En om hier verder op in te gaan, gebruikte Petrus
dezelfde terminologie maar met een iets andere uitdrukking. Kijk hier eens naar:

1 Petrus 1:9 — ° en verkrijgt u het einddoel (telos) van uw geloof, namelijk de zaligheid
van uw zielen (nadruk toegevoegd).

Romeinen 10:4 — *Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die
gelooft (nadruk toegevoegd).

Paulus stelde dat Jezus het einde van de wet is, en Petrus zei dat Jezus het einde van uw geloof
is. Zij zeiden hetzelfde, maar gebruikten verschillende terminologie. Zei Petrus nu dat omdat
Christus gekomen is, het geloof beéindigd is, zodat we niet langer hoeven te geloven? Zei
Paulus dat omdat Christus gekomen is, de Wet beéindigd is, zodat we niet langer de Wet hoeven
te gehoorzamen?

Als u gelooft dat Petrus zei dat we niet langer hoeven te geloven, dan zou u tot dezelfde
conclusie moeten komen en geloven dat Paulus zei dat we de Wet niet langer hoeven te
gehoorzamen. Maar Petrus zei niet dat het geloof was beéindigd, en Paulus zei niet dat de Wet
was beéindigd. Christus is het einddoel, de slotconlcusie van wat de Wet verklaarde, want Hij is
de vleesgeworden Wet (Johannes 1:14).

Blijf op de hoogte. In de volgende aflevering zullen we een kritiek punt behandelen. Moge de
HEERE u zegenen en behoeden.



