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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door 
Daniel Joseph.  De originele presentatie is te bekijken op: 
https://cornerfringe.com/media/5fy7dg5/part-31-beware-of-fables-and-fallacies 

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven 
document beter te presenteren.  Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de 
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk.  Bijbelverzen staan in de rode 
tekst met andere citaten in blauw.  Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te 
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het 
getranslitereerde, Engelse woord.  In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar 
links worden gelezen. 

Welkom allemaal bij aflevering 31 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet moeten 
houden.   

Helaas moet ik iets bespreken dat mij pijn doet, en u zult begrijpen waarom ik dat zeg.  Ik had 
gehoopt dit uit te stellen tot later in de serie, aangezien er dingen zijn die ik later zal bespreken 
die zouden aanvullen wat ik vandaag moet aanpakken, maar ik denk niet dat dit kan wachten.  
Ik wil er zeker van zijn dat dit wordt gezegd voordat we verder gaan. Ik wil de toon zetten door 
te lezen uit Paulus' eerste brief aan Timotheüs: 

1 Timotheüs 1:4 – 4 zich ook niet bezig te houden met verzinsels –  geef niet toe aan sluw 
bedachte verzinsels of aan verraderlijke misleidingen van mensen – en eindeloze 
geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het 
geloof. 

Ik kan u zonder voorbehoud vertellen wanneer iemand in liefde de waarheid spreekt en 
goddelijke wijsheid, waarheid en kennis in de vergadering van heiligen brengt, dat goddelijke 
opbouw veroorzaakt. Maar wanneer de wijsheid van de mens wordt geïnjecteerd en Satans 
verhaal in de vergadering wordt verspreid, veroorzaakt dit precies het tegenovergestelde. Het 
veroorzaakt grote vernietiging, verdeeldheid en verwarring. Het is absoluut demonisch. We 
moeten hier rekening mee houden. 

1 Timotheüs 1:5 – 5 Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een 
goed geweten en een ongeveinsd geloof (nadruk toegevoegd). 

Met andere woorden, Paulus zei: "Ik vertel u deze dingen om de liefde te bevorderen. Ik wil dat 
u voorzichtig bent om niet verstrikt te raken in deze dingen en niet door deze dingen te worden 
meegenomen." 

https://cornerfringe.com/media/5fy7dg5/part-31-beware-of-fables-and-fallacies


1 Timotheüs 1:6-7 – dit is het punt dat ik wil maken –  6 Sommigen zijn daarvan afgeweken en 
hebben zich gewend tot zinloos gepraat. – Luister naar dit –  7 Zij willen leraars van de wet zijn 
en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken (nadruk 
toegeoegd). 

De apostel Paulus waarschuwt ons, en helaas, dit is een relevante les.  Dit is wat me zo’n pijn 
doet.  Als u een Christen bent die net is getroffen door de kracht van de Heilige Geest, wakker is 
geschud tot de waarheid dat Gods Wet, Zijn waarheid, en dat Genesis tot Openbaring relevant 
zijn voor Christenen van vandaag, dan waarschuw ik u dat wanneer u zich net als al deze 
verschillende Christenen identificeert als Torah-nalevende of wetsgetrouwe Christen, dat er 
een kakofonie is van dwaalleraren die het geloof teisteren.  Ik vind het moeilijk te beschrijven 
hoe krankzinnig het is. Maar helaas, als er een authentieke beweging van God is die mensen tot 
bekering roept, wacht Satan in de coulissen en zal hij naar voren komen om een spervuur van 
misleiding te ontketenen. Satan zal valkuilen graven , zodat Christenen, zonder het zelfs maar te 
weten, erin zullen vallen en uitgeschakeld worden. 

Het is absoluut noodzakelijk  dat ik u waarschuw, omdat er zo veel giftige bronnen zijn waarvan 
u kunt drinken; het is zelfs niet grappig. Ik zal u een paar voorbeelden geven. 

Leraren geven les dat vanwege de geldigheid van de Wet, heidenen die kennis van de Torah 
hebben gekregen, moeten worden besneden.  Deze leer is volkomen absurd.  Het is 
tegenstrijdig aan het Woord van God en aan wat er in het Nieuwe Testament is vastgelegd.  
Later in deze serie zullen we dit in detail behandelen. 

Anderen onderschrijven zich bij de “Heilige naam Beweging.”  Ze geloven dat u de naam Jezus 
niet kunt zeggen.  Ze geloven dat Jezus een heidense naam is, omdat u de naam Zeus elke keer 
uitspreekt als u de naam Jezus zegt.  Alleen Zijn Hebreeuwse naam, Yeshua, is geldig.  Dit is zo 
absurd; Het is bijna niet waardig om te reageren.  Ik heb hiertegen gestreden en ben volop in 
confrontatie gegaan met deze leer.  Het is pure onzin. 

Anderen onderwijzen een anti-Paulinische leer.  Zij zien de apostel Paulus als iemand die de 
waarheid verdraait.  Ze zien hem als iemand die tegen de Wet was en die tegen de Wet 
onderwees.  Het is duidelijk dat ze in hun gedachten de apostel Paulus gewoon willen 
afschrijven.  Dit is absoluut belachelijk.  Ik zal hier en nu getuigen dat de apostel Paulus gezalfd 
was met de Heilige Geest en een authentieke apostel was, een ware dienaar van de 
Allerhoogste God.  Zijn geschriften zijn een enorme zegen voor ons vandaag.  We kunnen 
ongelooflijke instructies uit zijn brieven halen. 

Er zijn andere verleidelijke en gevaarlijke leraren die onderwijzen dat onze eigen 
rechtvaardigheid in de Wet ons genade zal opleveren.  Ze onderwijzen dat we genade 
verdienen door gehoorzaamheid aan de Wet en deze te onderhouden.  Bijbels gesproken houdt 
dit geen stand. 

Ik zou hiermee door kunnen gaan, maar dat wil ik niet eens.  Het is ronduit belachelijk.  Satan 
heeft krankzinnige dingen ontwikkeld te midden van een prachtige opwekking waar Christenen 



zich vastklampen aan Gods Woord. Het is onvoorstelbaar. Ik had nooit kunnen denken dat het 
zo krankzinnig zou zijn, maar het is waar. Ik moet mezelf bijna knijpen om te geloven dat deze 
dingen echt waar zijn. 

Ik zeg dit alles omdat ik u moet waarschuwen voorzichtig te zijn.  Alleen omdat iemand zichzelf 
een Christen noemt en gelooft dat de Wet geldig is, maakt dat hun theologie nog niet legitiem.  
Wees heel voorzichtig.  Wees een Bereër en zorg ervoor dat alles wat u hoort waar is in het 
Woord van God.  Dat gezegd hebbende, wil ik doorgaan naar het volgende vers in 1 Timotheüs: 

1 Timotheüs 1:8 –Paulus zegt – 8 Maar wij weten  dat de Wet goed is, als men die wettig 
gebruikt (nadruk toegevoegd). 

Ik heb dit Schriftgedeelte in vers 8 genomen, om u te laten zien dat Paulus geen moment 
geloofde dat de Wet niet langer geldig was.  Dít is de reden waarom vers 8 bestaat.  De Wet is 
zeerzeker geldig, maar is alleen goed als men deze op een rechtmatige wijze gebruikt.  Dat is, 
als men het behandelt op de manier zoals God dat bedoeld heeft. 

Ik gebruik graag deze vergelijking:  God’s Woord wordt vergeleken met een tweesnijdend 
zwaard.  Mensen die de dingen die ze zeggen en verklaren niet begrijpen, zijn mensen die het 
zwaard niet bij het handvat houden maar bij de kling.  Ze beginnen het rond te zwaaien, en niet 
alleen snijden ze zichzelf, maar brengen ook grote schade toe aan iedereen om hen heen. 

Het verbaast me dat de woorden en waarschuwingen van de apostel relevanter voor ons blijken 
te zijn dan ooit tevoren.  Ik denk dat we niet verrast moeten zijn, omdat we, wanneer we 
terugkeren naar de apostolische theologie van de eerste eeuw, de problemen van de eerste 
eeuw zullen erven. 

Dat is alles wat we vandaag tijd voor hebben. Moge de Heer u zegenen en beschermen. Moge 
Hij u beschermen terwijl u Hem met heel uw hart, ziel en kracht nastreeft. God zegene u. 

 

 


