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De volgende tekst is een bericht van Corner Fringe Ministries dat werd gepresenteerd door
Daniel Joseph. De originele presentatie is te bekijken op:
https://cornerfringe.com/media/52jwg4k/part-25-the-heresy-of-marcion

*Delen van dit document zijn bewerkt uit de videoboodschap om een uitgebreid, geschreven
document beter te presenteren. Er is speciale aandacht besteed aan het behoud van de
oorspronkelijke context, maar dit document is niet woordelijk. Bijbelverzen staan in de rode
tekst met andere citaten in blauw. Daarom wordt aanbevolen om dit document in kleur af te
drukken. De Hebreeuwse woorden worden over het algemeen vergezeld van het
getranslitereerde, Engelse woord. In de meeste gevallen moet het Hebreeuws van rechts naar
links worden gelezen.

Welkom allemaal bij aflevering 25 van onze serie Waarom Christenen zich aan de Wet moeten
houden.

Vandaag zullen we leren over Marcion, één van de meest invloedrijkste mannen in de
geschiedenis van het Christendom. Helaas was de invloed van deze man niet goed of
voorspoedig. Hij cultiveerde geen gezonde leer, maar bracht totale corruptie en verwoesting in
de kerk. Hij verkondigde dat hij de ultieme verdediger van het evangelie was en het pure,
onvervalste evangelie naar de kerk bracht.

Deze man had zo’n grote invloed op de kerk dat Tertullianus, een vroege kerkvader, verklaarde
dat Marcion de hele massa van het geloof had verbitterd. Dit verwees naar het feit dat zijn
leringen tot de verste uithoeken van de aarde binnen het lichaam van Christus gingen. Het is
absoluut angstaanjagend om te zien hoe invloedrijk deze man was.

Wat Marcion geloofde en in de kerk bracht is vandaag de dag nog springlevend. Zijn leringen
worden onderwezen en in praktijk gebracht binnen de kerk. Zijn leer wordt van harte
ontvangen. Vanwege de relevantie van Marcion's ideologie voor onze discussie, zullen we
uitgebreider over hem spreken. Hoe dieper we hierop ingaan en naar dit moderne,
progressieve Christendom kijken, hoe meer u geschokt zult zijn.

Marcion van Sinope, 85 AD-160 AD — Schreef een boek met de titel “Tegenstellingen” waarin de
God van het Oude Testament wordt vergeleken met de Hemelse Vader van het Nieuwe
Testament . .. Vroege kerkvaders veroordeelden Marcion als een ketter en rond 144 AD werd
hij geéxcommuniceerd door de kerk van Rome.

Ik wil u meenemen in de wereld van Marcion en wat hij geloofde. De hoeksteen van Marcion's
leer (al het andere is hierop gebouwd) is het feit dat hij geloofde dat de God van het Oude
Testament niet de God van het Nieuwe Testament was, de God van het evangelie. De God van


https://cornerfringe.com/media/52jwg4k/part-25-the-heresy-of-marcion

het Oude Testament was een andere God, dat was de God van de Joden. De God van het
evangelie was de God van de Christenen. Hij geloofde dat het Christendom niets te maken had
met de Wet en de profeten. De Wet en de profeten waren verouderd, en er was geen relatie
tussen hen. Een goede Christen zou zich niet onderwerpen of zelfs denken dat de Wet
authoriteit heeft.

Hij was in elke zin van de definitie, een “antinomiaan.” Hij was tegen de Wet, en tegelijkertijd
keek Marcion je recht in de ogen en beleed Jezus als Heer. Hij beleed dat hij een Christen was,
en hij verdedigde de pure waarheid van het evangelie. Dit soort misleiding zou, indien mogelijk,
zelfs de uitverkorenen misleiden. %* want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan
en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, z6 dat zij — als het mogelijk zou zijn — ook de
uitverkorenen zouden misleiden (Matthelis24:24, nadruk toegevoegd).

Ik wil voorlezen uit de verhandelingen van Tertullianus tegen Marcion. Hij schreef een serie van
vijf boeken die tegen de ketterij van Marcion ingaan:

Tertullian van Carthago: Adversus Marcionem (tegen Marcion) — "Want als het Evangelie
zogenaamd van Lukas is — dat onder ons gangbaar is, (we zullen zien of het ook bij Marcion
gangbaar is), precies het evangelie is dat, zoals Marcion betoogt in zijn ‘Tegenstellingen,” werd
ingevoegd door de verdedigers van het Jodendom," (nadruk toegevoegd).

Begrijpt u wat Tertullian hier zojuist zei? Marcion beschuldigde het evangelie van Lukas (dat u
en de hele Christelijke wereld hebben) is ingevoegd door Joden. Met andere woorden, Marcion
zei dat uw versie van Lukas onbetrouwbaar was. Waarom zei Marcion dat? We zullen dat
precies zien als we verder gaan:

Tertullian van Carthago: Adversus Marcionem (tegen Marcion) — “met als doel daarmee zo'n
samenvoeging van de Wet en de profeten te maken, dat zij daaruit in staat zouden zijn hun
Christus te vormen.” (nadruk toegevoegd).

Dit is interessant want vandaag is de Christelijke versie van Lukas pro-Wet en profeten. Marcion
zei dat onze versie van het evangelie van Lukas een bedrog was, omdat het pro-Wet is. Hij zei
dat het was ingevoegd door wettische Joden, die hun wetticisme probeerden in te voegen. In
Marcion’s gedachte is er geen relatie tussen het evangelie en de Wet. Zij zijn tegengesteld. Ze
staan lijnrecht tegenover elkaar.

Hier is een voorbeeld van waar Marcion tegen inging in het evangelie van Lukas — " En het is
gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt
(Lukas 16:17). In Marcon’s wereld is dat onaanvaardbaar. In Marcion’s gedachte is het
onmogelijk, omdat er geen verbinding is tussen de Wet en de profeten en het evangelie. Dit zijn
twee totaal verschillende dingen. Hoe verontrustend is dat? Want dat is precies wat
progressieve Christenen, die tegen de Wet zijn, geloven. Zij geloven dat er geen enkele relatie is
tussen de Wet en het evangelie.



Ik herinner een artikel over lan McKellem, een Hollywoodster. Er stond hoe hij hotelkamers
binnen ging en de bladzijde van de Bijbel zou uitscheuren die Leviticus 18:22 bevatte — 22 U mag
niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. (V’et
zakar lo tishkav miskavi isha tevo’evah hu). Hij vond niet leuk wat er stond, dus scheurde hij het
eruit.

In Marcion’s wereld ... hij scheurde de dingen eruit die hem niet aan stonden. Hij stripte het
evangelie van Lukas. Het is heel eng om in een generatie te leven waarin Christenen doen wat
Marcion deed. Het onveranderlijke Woord van God verandert radicaal wie u bent. Het
verandert u van binnenuit, vanuit uw hart. Het verandert hoe u zich gedraagt, denkt, handelt
en anderen behandelt.

In een boosaardige en goddeloze generatie willen mensen niet veranderen. Het is veel
gemakkelijker om het Woord te veranderen en te verdraaien of, zoals Marcion deed, en zeggen:
"Dat is een product van het Jodendom. U wordt wettisch in uw interpretatie van die passage."
Dit is de angstaanjagende realiteit waarin we vandaag de dag leven. God help ons.

Laat me u iets meer van Marcion’s achtergrondinformatie geven. Marcion zou de eerste zijn
geweest die "een canon van het Nieuwe Testament" produceerde, en ik zeg dat tussen
aanhalingstekens. Marcion's canon, dat een verzameling boeken is die als gezaghebbend wordt
beschouwd, was niet eens de helft van de omvang van ons Nieuwe Testament. Zijn canon
bestond uit slechts 11 boeken die in twee categorieén waren gegroepeerd: de Evangelikon, wat
simpelweg verwijst naar het evangelie, en de Apostolikon, dat bestond uit tien brieven van de
apostel Paulus, omdat Marcion al zijn vertrouwen stelde in de leerstellingen van de apostel
Paulus en geen andere apostel accepteerde.

Marcion geloofde zelfs dat de andere apostelen uiteindelijk onbetrouwbaar waren en, zo u wilt,
Joods werden. Hij dacht dat de apostel Paulus de enige betrouwbare en trouwe apostel van de
Heer was, dus keek hij niet naar andere brieven die we vandaag de dag in het Nieuwe
Testament hebben. Marcion's Apostolikon bevatte alleen deze tien brieven van de apostel
Paulus: Galaten, 1 en 2 Korintiérs, Romeinen, 1 en 2 Tessalonicenzen, Efeziérs, Kolossenzen,
Filemon en Filippenzen. Marcion haalde zelfs de brieven van Paulus weg. Hij haalde alle dingen
eruit die pro-Wet klonken. Zelfs het boek Galaten heeft het niet gehaald zonder te zijn bewerkt
door Marcion.

Het gedeelte Evangelikon, dat gewoon het evangelie was, bestond niet uit Matthels, Marcus,
Lukas en Johannes. Het evangelie van Marcion bestond slechts uit een ongelooflijk verkorte, of
moet ik zeggen, verminkte versie van Lukas. Hij verwijderde alle verzen uit de tekst die pro-Wet
waren. Hij schrapte alles over de Wet en de Profeten, zodat het zou passen bij zijn verhaal over
zijn interpretatie van het evangelie.

Dat is alles waar we vandaag tijd voor hebben. In de volgende aflevering gaan we verder met
deze discussie. De Heer zegene u en behoede u.



