
 

 

GELOOFSVERKLARINGEN 
DE BIJBEL 

Wij geloven dat de hele Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, het 
gezaghebbende Woord van God is. Het is de uiteindelijke autoriteit in alle 
theologische en leerstellige waarheid. Wij geloven ook dat de Bijbel het 
goddelijk geïnspireerde woord van God is, dat met en door menselijke auteurs 
is geschreven om een lokaal publiek te bereiken met behulp van schrijfstijlen, 
technieken en vormen die passen bij de tijd waarin het is geschreven, maar dat 
het ook samen de waarheid en de boodschap van het evangelie van onze Heer 
Jezus vormt.  Door zijn Geest heeft God ieder persoon die een rol heeft 
gespeeld in de uiteindelijke vorm van het heilige, geïnspireerde, canonieke 
werk dat wij de Bijbel noemen, voorbereid op zijn of haar rol. 

DE TRINITEIT 

Wij geloven dat er één God is die alleen eeuwig bestaat in drie personen: 
Vader, Zoon (Jezus Christus) en Heilige Geest. Deze drie zijn gelijkwaardig en 
samen eeuwig. Dit hoofd van God manifesteert zich door verschillende namen 
en titels in de Schrift en houdt zich op een unieke maar bedoelde manier bezig 
met de schepping.  

JEZUS CHRISTUS 

Wij geloven dat Jezus Christus God de Zoon is, de tweede persoon van de Drie-
eenheid. Op aarde was Jezus 100% God en 100% mens. Hij werd geboren uit 
een maagd, leefde een zondeloos leven, verrichtte wonderen, stierf aan het 
kruis voor de mensheid en deed zo boete voor onze zonden door het vergieten 
van zijn bloed. Hij stond volgens de Schriften op de derde dag op uit de dood, 
steeg op naar de rechterhand van de Vader en zal terugkeren in macht en 
glorie. Maar ook dat Jezus al vóór zijn incarnatie als zoon bestond en volledig 
deel uitmaakte van het werk van God door de hele Schrift heen.  

MAAGDELIJKE GEBOORTE 

Wij geloven dat Jezus van Nazareth werd verwekt door God de Vader, door de 
Heilige Geest, in de schoot van de maagd Maria; daarom is Hij de 
vleesgeworden Zoon van God, de Christus, het Woord dat vlees is geworden. 

  



 

   

OPSTANDING 

Wij geloven dat Jezus Christus op de derde dag na zijn dood aan het kruis 
lichamelijk uit de dood is opgestaan in een verheerlijkt lichaam en is opgevaren 
naar de hemel, waar Hij aan de rechterhand van de Vader zit. Dat in Hem allen 
die geloven uit de dood zullen worden opgewekt en zich bij Hem zullen voegen 
in het hiernamaals. 

VERLOSSING 

Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar het beeld van God om Zijn 
heerschappij over de hele aarde te vertegenwoordigen. Door vrijwillige 
ongehoorzaamheid zondigde de mens en viel hij. Dit sneed de mens af van een 
directe relatie met God en creëerde de noodzaak van verzoening. Bijgevolg is 
de hele mensheid die geen relatie met God heeft verloren en moet dus 
teruggebracht worden in een relatie met God. Ieder mens zonder Jezus 
Christus is dus niet in staat om de zonde te vermijden. De enige hoop op deze 
verlossing is in Jezus Christus, de Zoon van God, los van enige menselijke daad 
of verdienste. 

WEDERGEBOORTE 

Wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest waarin Hij de voogdijrol van 
een gelovige op zich neemt en het proces van vernieuwing van het hart en de 
geest begint en voortzet, zodat gelovigen opnieuw verbonden worden met 
God als onze bron van leven en beginnen te groeien naar een gelijkenis met 
Hem. Dit wordt uiteindelijk vervuld in de opstanding en de nieuwe schepping. 
Dit proces wordt uitgevoerd door de heilige geest en door de gelovige en 
gebeurt door de heilige geest maar ook door de bewuste keuzes van de 
gelovige.  

REDDING 

Wij geloven dat de mens alleen gered wordt door de kracht van genade, door 
persoonlijk geloof in Jezus Christus. Redding is een geschenk van God, 
waarvoor iemand moet kiezen om het door geloof te ontvangen. Verlossing 
betekent dat we ons afkeren van onze oude gewoonten en ons verlangen om 
heerschappij te hebben over ons eigen leven, maar ook van het idee dat we 
goed genoeg zijn om onszelf te redden. Als we het evangelie omarmen, 
worden we tot nieuwe creaties gemaakt door de wedergeboorte en inwoning 
van de Heilige Geest, die ons overtuigt en ons ertoe brengt om ons toe te 
wijden aan Jezus Christus, onze Koning. Hij is de heer van ons leven en zo 
kiezen we ervoor om ons op elk gebied van ons leven van de zonde af te keren 
en een leven van volledige trouw aan Hem te leiden.  



 

   

HEILIGING 

Wij geloven in heiliging, het voortdurende proces van overgave aan Gods 
Woord en de Heilige Geest om een volwassen Christus-achtig karakter en 
oordeel te ontwikkelen. Het is een doorlopend proces in het leven van een 
gelovige en een essentieel onderdeel van iemands wandeling met Jezus, 
omdat we elk gebied en aspect van ons leven onder de heerschappij van Jezus 
willen brengen en willen laten bepalen door wat Hij zegt dat goed en fout is.  

 

JEZUS' BLOED 

Jezus Christus leefde een volmaakt zondeloos leven en vergoot zijn bloed voor 
ons aan het kruis van Golgotha. Zijn perfecte offer is 100% voldoende om de 
mensheid te reinigen van alle zonde. Zijn bloed was het offerlam van Pesach, 
maar ook als de bok van de Grote Verzoendag. Hij droeg alle zonden die op 
Hem werden gelegd terug naar het rijk van zonde en dood, waar ze thuishoren.  
Jezus liet Zichzelf straffen voor zowel onze zondigheid als onze zonden, 
waardoor allen die geloven vrij kunnen zijn van de straf van de zonde, die de 
dood is.  

DE KERK 

Iedereen die Jezus als Heer aanvaardt, wordt als zoon of dochter in de familie 
van God opgenomen. Deze familie wordt de kerk genoemd. De universele kerk 
omvat alle gelovigen als leden van het lichaam van Christus. De Schrift moedigt 
ons aan om geworteld te zijn in een lokale kerk, zodat deze kan functioneren 
als zout en licht in haar eigen omgeving. De kerk is het vat waardoor God werkt 
om de naties op aarde te zegenen. Ze bestaat uit een gemengde menigte van 
alle naties, stammen en tongen. Waarin allen gelijk en verenigd zijn in Jezus. 
Elke gelovige heeft een functie die gebruikt kan worden om de kerk te dienen 
en op te bouwen.  

PRIESTERSCHAP VAN DE GELOVIGE 

Wij geloven dat elke gelovige een priester (bedienaar) is en door de Heilige 
Geest in staat wordt gesteld om zijn of haar roeping te vervullen in hun huis, 
werk en gemeenschap. Dit priesterschap is het vermogen om te bemiddelen 
tussen God en de mensheid. God naar de mensen brengen en de mensen naar 
God. Dit was het oorspronkelijke ontwerp van het priesterschap. Door Jezus 
beginnen we terug te keren naar onze bedoelde functie als deel van de 
Goddelijke raad van God en samen met Jezus de nieuwe schepping te 
besturen. 



 

   

OUDE GEBRUIKEN 

De kerk geeft oude gebruiken om de gelovige op God gericht te houden. Deze 
gebruiken hebben een fysieke en symbolische betekenis. De belangrijkste 
gebruiken zijn de waterdoop, het avondmaal of de communie of eucharistie en 
ook de viering van Jezus' dood en opstanding. Er zijn ook de feesten die aan 
Israël gegeven zijn en die allemaal vervuld zijn of zullen worden door Jezus 
tijdens zijn verblijf op aarde of wanneer hij terugkeert.  

WATERDOOP 

Na het geloof in de Heer Jezus Christus zien we in de Schrift dat de 
nieuwgelovige zijn toewijding aan Jezus kan tonen door zich te laten dopen in 
water. Er wordt een krachtige verklaring afgelegd in de doop dat iemand sterft 
aan zijn/haar oude leven door onder water te gaan en opnieuw geboren wordt 
zodra hij/zij weer boven water komt. In navolging van de Grote Opdracht 
dopen we gelovigen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
In de doop zweren we Satan en de machten van de duisternis af en verklaren 
we ons trouw aan Jezus als de Heer van ons leven. 

DOOP MET DE HEILIGE GEEST 

Wij geloven dat de doop met de Heilige Geest, gegeven met Pinksteren, de 
vervulling is van de belofte van het nieuwe verbond van de Vader voor alle 
gelovigen. Iedere gelovige moet ook de gave van de Heilige Geest verwachten 
en zoeken, die kan worden onderscheiden en wordt gegeven om de gelovige 
en het lichaam in het algemeen op te bouwen. De aanwezigheid van de Geest 
in de gelovige is Gods definitieve middel van begiftiging/aflegging van gaven en 
kracht voor dienstbaarheid. Naarmate de gelovige zich meer overgeeft aan de 
leiding van de Geest, zal deze bekrachtiging meer en meer vrucht 
voortbrengen in het leven van de gelovige. 

  



 

   

GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST 

Wij geloven dat de Heilige Geest wordt getoond door een verscheidenheid aan 
geestelijke gaven om de Kerk op te bouwen en kracht te geven. De lijsten van 
deze gaven in de Bijbel zijn niet noodzakelijkerwijs volledig en kunnen in 
verschillende combinaties voorkomen. Deze gaven werken altijd in harmonie 
met het Woord van God en mogen nooit worden gebruikt in strijd met Bijbelse 
parameters. Iedere gelovige zou naar geestelijke gaven moeten verlangen en 
deze moeten ontwikkelen om het evangelie in zijn of haar dagelijks leven te 
bevorderen. De gaven van de geest zijn niet gekoppeld aan iemands 
vooruitgang in het geloof. Iemand die een gave heeft, is nog geen volwassen of 
goed christen. Het zijn gereedschappen en gaven die ons in staat stellen het 
koninkrijk te brengen. Ze mogen nooit gebruikt worden voor eigen gewin of 
winst.  

HET AVONDMAAL VAN DE HEER (COMMUNIE/ EUCHARISTIE) 

Het Avondmaal is een uniek moment waarop het lichaam van Christus 
samenkomt om deel te nemen aan de elementen van brood en druivensap of 
wijn, die het Lichaam en Bloed van de Heer Jezus Christus voorstellen. Deze 
worden genomen ter herinnering aan het offer van Jezus aan het kruis, dat 
voldeed aan de eis van God de Vader van een rechtvaardige straf voor onze 
zonden, zodat we in een verbondsrelatie met Hem kunnen zijn. Als we samen 
van de elementen genieten, herdenken we het Nieuwe Verbond en 
vernieuwen we onze toewijding aan Jezus. Dit gedenken kan worden 
teruggekoppeld naar de Pesachmaaltijd als de verbondsmaaltijd van Jezus 
waarbij hij allen die in hem zijn verzamelt om met hem mee te gaan op zijn 
uittocht uit zonde en dood. Wanneer we deelnemen aan deze herdenking, 
bevestigen we ook ons geloof in Jezus en onze trouw aan het verbond.  

HEMEL EN HEL 

De hemel is de plaats waar God woont; een plaats die aan het einde van het 
tijdperk herenigd zal worden met een nieuwe aarde. De nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde zijn de eeuwige woonplaats voor alle gelovigen in het evangelie 
van Jezus Christus, waar we ons oorspronkelijke doel zullen vervullen om 
samen met Hem en onze Heer, Jezus Christus, over Gods schepping te heersen 
en te regeren. Ongelovigen hebben geen deel aan het eeuwige leven op de 
nieuwe aarde, maar zijn in plaats daarvan eeuwig van God gescheiden. 

  



 

   

TWEEDE KOMST 

Wij geloven dat Jezus Christus fysiek, zichtbaar en glorieus voor de tweede 
keer naar de aarde zal terugkeren om Zijn koninkrijk te vestigen. Dit zal 
gebeuren op een onbekende datum die alleen God de Vader kent. Hoewel 
niemand ooit de dag of tijd zal weten, kunnen we ons altijd voorbereiden en 
ervoor kiezen om te leven alsof Jezus spoedig terugkomt.  


